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16 MART KIRIMI 
PROTESTO EDİLDİ 


Faşist çetelerce düzenlenen 
16 Mart kırımı, demokratik 
güçler ve ilerici-yurtsever, devrimci gençlik çevrelerinde sert tepkilere yol açmıştır Kanlı saldırının hemen ardından onbinlerce öğrenci İstanbul'da Merkez Binayı işgal etmiş, görkemli bir forum düzenlenmiştir. Onbinlerce ilerici-devrimci genç protesto eylemlerini sabaha değin sürdürmüşlerdir. Sıra sıra bin lerce işçi, emekçi kadın, ileri ciyurisever, devrimci genç. 
son yılların en büyük anti-faşist gösterisiyle altı yurtsever gencin öldürülmesini protesto etmişlerdir. Yüz bine yakın ilericinin katıldığı yürüvüş boyunca, «Evlat acısına son», «16 Martın hesabı sorulacak», «Faşist yuvalar dağıtılacak» belgileri ortalığı çın latmıştır. Ayrıca İstanbul'da tüm okullarda bir günlük boy- 


kot yapılarak kanlı o saldırı 

protesto edilmiştir. 
Ankara'da binlerce ilerici- 

devrimci genç SBF önünde 


toplanarak faşist saldırıyı kınamışlardır;- İlerici öğrenciler yolları trafiğe kapatarak protesto eylemlerini- sürdürmüşlerdir. Gürsel alanında düzenlenen anti-faşist oyığınsal gösteride altı yurtseverin katilerinin yakalanması ister miş, faşist MHP ve Ülkü O caklarının kapatılması gereği üzerinde durulmuştur. Ankara'daki tüm okullarda yapılan bir günlük boykotla faşist saldırı nefretle kınanmıştır. 

Bursa'da bir günlük yas ilan edilmiş, Eskişehir'de gösteriler düzenlenmiş, Diyarbakır ve Balikesir'de birçok okulda boykot yapılmıştır. 

İzmir'de onbinlerce ileric- yurtsever, devrimci gencin k4 tldığı forumlar, anti-faşist gösteriler düzenlenmiştir. İzmir-Ankara yolu yirmi 'aki- ka trafiğe kapatılarak faşist komandoların insanlık dışı saldırısı protesto edilmiştir. 
Yol ortasında oturan ilerici- yurtsever gençler daha sor fašist Türkeş'in bir mek“tin yakmışlardır. 


16 MART'IN HESABI 
SORULACAK! 


Bir değil, iki değil, üç değil tam 6 yurtsever genci katlettiler 16 Mart 1978'de. İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Baki'yi, Ahmet'i, Murat'ı, Hamit'i, Abdullah'ı, Hatice'yi kan içinde bıraktı faşist katiller. İnsanları gaz odalarında yakıp sabun yapan faşist düşünceyle katlettiler. Üzerlerine bomba atarak, makineli tüfeklerle tarayarak öldürdüler. 

ÖLDÜRÜLEN 3 ÖĞRENCİ İGD ÜYESİYDİ 

Öldürülen öğrencilerden 3'ü İGD üyesiydi. Baki Ekiz, Ahmet Turan Ören, Murat Kurt, ilerici gençlik hareketinin yiğit savaşçılarıydı. Merkez Bina'da faşist işgalin kırılması için gözlerini budaktan sakınmayan birer anti-faşisttiler. Onlar savaş bayrağımızın sönmeyen yıldızlarıdır. 

Bu katliamın ardından, gizli servislerin kontrol ettiği provokasyon yuvaları Ümraniye'de 5 işçiyi işkence yaparak öldürdüler. 
Faşist çevreler bu işçilere sahip çıkmaya çalıştılar. Faşist örgütlere üye olmadıkları en 
yetkili ağızlardan açıklanmasına karşın 20 
Mart günü İstanbul'da terör estirdiler. Cenaze töreni için liselere, ortaokullara silahlı baskınlar düzenleyerek taban bulmaya çalıştılar. Öldürülen işçilerin faşist örgütlere üye olmadığını açıklayan yetkililer ise faşistlerin terörünün önüne geçemediler. 

19 Mart akşamı işkence yuvası haline getirilen Atatürk Öğrenci Sitesi'nde ilerici bir polisin 8. Bloktan açılan ateşle öldürülmesi bile bu yetkililerin önlem almasındaki yetersizliği göstermektedir. 


Merkez Bina kırımı, başın dan sonuna kadar kanlı bi: provokasyon, planlı ve he 


eceksiniz» 


MERKEZ BİNA'DA FAŞİSTLERE YER YOK! 


niyorsunuz ama dişarda gö sözleri, önceder azınlanmış bir saldırının ka 


16 Mart kırımına karşı seslerini yükselten ilericileri, 2 saatlik iş bırakan yüzbinlerce DİSK üyesini «kanunsuzluk»la suçlayan hükümet yetkililerinin aynı gün İstanbul'da faşistlerin estirdiği teröre sessiz kalması düşündürücüdür. 

Ever- ellerinden kan damlıyan faşistlerin yeni cinayetlerine olanak verilmek istenmiyorsu, hükümet faşistlere cesaret vermek yerine, cinayet ocaklarının üzerine gitmelidir. 
Saflsrın böylesine netleştiği bir dönemde safını belirlemek durumundadır. Faşist tırmanı şa karşı tarafsız kalmak, eninde sonunda fasistlerden yana taraf olmak demektir. 

* İlerici güçler bugüne dek öldürülen yüzlerce ilerici, devrimci gencin katillerinin bulunmasını istiyor. Zaman geçirilmeden 16 
Mart kırımının sorumlularının bulunup cezalandırılmasını istiyor. 

Hükümetin tarafsızlık adı altındaki eylemsizlik önerisi ilerici güçleri etkilemeyecektir. Faşist teröre karşı kitlesel eylemler bunun en açık kanıtıdır. DİSK'in iş bırakma eylemi, diğer demokratik güçleri hareketlendirmiştir. Anti - faşist savaşım kitlelere malolmuştur. Bu eylemler işçi sınıfımızın ve demokrasi güçlerinin faşizme karşı savaşımda kararlılığının bir göstergesi olmuştur. Faşist katillerin açığa çıkarılması, döktükleri kanların hesabının sorulması ancak böylesine etkin bir savaşımla olanaklıdır. Tüm ulusal demokratik güçlerin anti-faşist, anti-emperyalist savaşım cephesi faşist tırmanışın önüne geçmenin tek yoludur. 


lamıştır. Mehmet Gül'ün için- | de bulunduğu grupta ateş aç | mıştır. 


saplı bir saldiridır. Düzenli ve planlı bir saldırıdır çükü; ilerici öğrenciler, günlerce önce faşistlerin «15 Mart'tan sonra Merkez Bina'ya giremeyeceksiniz» sözleriyle karşılaşmışlardır. Kanlı saldırı denildiği gibi 15 gün sonra gerçekleşmiştir. 16 Mart 1977 tarihine denk gelmiştir. -Aynı türden tehditler olay günü de vinelenmiştir. 1. sınıf faşist ! lerinin yöneticisi. Fatma'nın sıranın gözunü kontrol eden ıbir devrimciye dönerek «bombayı boşuna arıyorsunuz, Sİ? 
asıl bombayı dışarda görecek siniz» demesi, Hukuk Fakül tesi 4 çiftlerde «sayınıza güve- 


itlaridir. 

Kanlı saldırı organize bi! 
harekettir, Çünkü, polisler iJerici-devrimci öğrencileri 


«dış kapıya kadar getirmişler. 


her zamanki gibi İşletme Fakültesi'ne kadar izlememişlerdir. Organize bir harekettir çünkü, ilerici öğrencilerin dış kapıda görünmesi ile birlikte Mehmet Gül'ün yönettiği faşistler marş söylemeye başlamışlardır. Organize bir harekettir çünkü; bu marştan sonra ilerici öğrencilerin üzerine bomba atılmıştır. Arkasından Beyazıt-kitapıörmdan, Beya nt camine kadar geniş bı hattan kurşur yağmaya beş 


Bu. karlı provokasyonu açığa çıkarmak, başta hükü |, met. olmak üzere tüm yetkili i 


lerin görevidir. İlerici yurtse ver gençler, demokratik güç ler saldırganların hemen ya kalanmasını istemektedir! Hü kümeti, yetkilileri göreve ça sırıyoruz! İsimleri belli olan faşist saldırganların derhal yargı organlarının karşısına çıkarılmalarını istiyoruz. Bunların yuvalandığı MHP ve Ül- | kü Ocakları'nın kapatılmasını istiyoruz! Bu haklı. istemlerimiz yerine (getirilinceye değin savaşımımızı sürdüre ceğimizi bir kez daha ilan e diyoruz! 


20 MART'TA İŞÇİ SINIFIMIZ HAYKIRDI 
“FAŞİZME GEÇİT YOK!" 


telerce ortadan kaldırıldığı. 
cinayetlerin artık kitlesel kı rıma dönüştüğü, faşist darb» tezgahtarlarının, sıkıyönetim 


hederiz vb. gibi) rağmen işçi sınıfımız, sivri ucu gençli- ge yönelen faşist saldırılar karşısında sessiz kalmayaca- 


Faşist çetelerin 16 Mart kırımını protesto eylemleri yurdun dört bir yanında yankılanıyor. İşçi sınıfının kitle sen- 


dikal örgütü DİSK, tüm üye- ( özlemcilerinin provokasyonla- ğını, gençliği koruyacağını lerini, Türk-İş'tabanını «fa- rınınhız kazandığı bir ortam- dosta düşmana bir kez daha şist cinayetleri protesto» ey- da üretimi durdurdu. Fabrika (kanıtladı. 


lemine katılmaya çağırdı. önlerine «Faşizme Geçit Yok» 16 Mart kırımı üzerine işçi 


20 Mart 1978 sabahı saat- pankartlarını asarak, faşist o sınıfımızın aldığı bu kararlı 
8.00 - 10.00 arasında işçilerin cinayetler karşısında sessiz tavır, diğer demokratik örhünerli elleri bir kez daha kalmayacaklarını açıklayarak o gütlerce de desteklendi. On- 


üretimi durdurdular. İşverenlerin tehditlerine (ücretle rinizi keseriz, iş akdinizi fes 


ları harekete geçirici oldu. 

Böylesine geniş kitleleri kaplayan direniş,  faşistleri. 
egemen güçleri korkuya düsürdü. İlerici, yurtsever güçlerin gücüne güç kattı... Faşizmi geriletebilmenin yalnızca ve yalnızca tüm ulusal demokratik güçlerin böylesine somut bir noktada güç ve eylem birliği yapmasından geçtiği görüldü. Kitlesel çıkışların önemi kavrandı. İşçi-genç lik dayanışması da bu eylemle hayata geçti. 

Yaşasın, faşizmi kahredecek olan işçi sınıfımızın öncülüğündeki tüm ulusal demokratik güçlerin eylem ve güç birliği! 


durdu. Çalışmadı makinalar. 
Hayat durdu... İşçi sınıfımız. 
can güvenliğinin faşist çe- 


STE KAİ 


23 Ocak 1975 Perşembe günü faşist çeteler İstanbul'da terör estirdiler. OKulları, hastahaneleri bastıktan sonra Vatan Mühendislik'te dersten çıkan ilericiettiler. 


< 


devrimci öğrencilere pusu kurup kurşun yağdırdılar. Kerim Yaman'ı ka Ysi ağır 15 öğrenciyi yaraladılar. Kerim Yaman'ı katledenler arasında Abdurrahim Erusta, Cevat Oktay, Hasan Külünk, Mehmet Acar, Muzaffer 'Mısı hlar gibi sicilli, eli kanlı faşistler vardı. Bu faşistlerin tümü bugün de ilericileri, yurtseverleri katletmeye devam ediyorlar. 3 aS RE A E 

16 Mart 1978 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi'nden çıkan ilerici-devrimci öğrencilerin üzerine tahrip gücü çok yüksek bir bomba attılar. Arkasından dört bir yandan otomatik silahlarla, uzun menzilli tüfeklerle taradılar. 6 öğrenci can verdi. 70'in üzerinde genç yaralandı. Saldırıyı yönetenlerin başında yine eli kanlı faşistlerden Mehmet Acar, Hasan Külünk, Mehmet Gül vardı. 

Faşist çetelerin her cinayetinde, her baskınında kullanılan silahlar aynı si-İlahlardır. Cinayet işleyenler faşistlerin vurucu güçleridir ve bunlar bellidir. Ha- 


zırlanan kitlesel kırımlar aynı kişilerce planlanmakta ve aynı ellerce uygülan- 


maktadır. i j i 
Durum böylesine açık olduğu halde, hükümet yetkilileri, yargı organları da- 


ha neyi bekliyorlar! Deliller, tanıklar ortada olduğu halde, katillerin «bu saldırıları biz gerçekleştirdik» demeleri mi beklenmektedir? Yoksa yeni yeni insanların katledilmeleri mi?* e AR Eğe vr ; 


Gİ 


w 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLIK — Sayfa: 3 


Gerici faşist ortaklığın yıkılması ile birlikte ülke çapında hızlanan faşist şiddet ve terör dalgasının bugünlerde dikkati çeken yanı daha yıldırıcı, daha kanlı biçimlere bürünmüş olmasıdır. 

16 Mart kanlı İstanbul Üniversitesi kırımı, faşist güçlerin 
bu yöneliminin somut bir göstergesidir. Ülkemiz üniversiteleri tarihinde bir eşi daha görülmeyen 16 Mart kırımı, dünya üniversitelerinin bilinen sayılı örneklerinden birisidir. 

Emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin desteği, faşizmin örgütlü güçlerinin saldırılarının hızlılık kazanmasını; beraberinde getirmekte, «iktidarımızın şafağı .sökmüştür» diyen faşist Türkeş, faşist Musollini'nin «Roma Yürüyüşünü» anımsatan «büyük yürüyüşü» başlattığını söylemektedir. Yani faşizmi iktidara getirmenin yürüyüşünü başlattığını ilan etmektedir. Faşist bir darbe tezgahlama girişimleri, bir sıkıyönetim için davetiye çıkarmalar, faşizm tehlikesinin kapıda olduğunu göstermektedir. 

Güncel görev demokrasi ya da faşizm ikilemini demokratik güçlerden yana sonuçlandırmaktır. Faşist tehlikeye geçit vermemektir. Bunun yolu ise en geniş anti-faşist kitleyi işçi sınıfının savaş yolunda birleştirmek, bu birleşimi en küçük birimlere kadar yaygınlaştırmaktır. Ortak savaşımı güçlendirmektir. 

Eylem birliğini yaşamın her alanında kitlesel çıkışlarla örmek, somut.ve faşizmi kahredecek başlıca çıkış yoludur. Faşist güçlerin kitleleri terörize etmek ve kararsızlığa itmek politikasına karşı kitleleri anti-faşist savaşımın içine çekmek böylelikle olanaklıdır. Bu açıdan 16 Mart kırımını protesto için DİSK üyesi işçilerin iki saat işi bırakması, bu eylemin TÖB-DER'li öğretmenler, öğretim üyeleri, asistanlar, teknik elemanlar, avukatlarca desteklenmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir gelişmedir. Yine 16 Mart kırımını protesto için başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir'de yapılan onbirıerce kişinin katıldığı gösteriler, kitlesel çıkışların önemini ve başlıca savaşım yöntemi olduğunu ortaya koymaktadır. Demirellerin, Türkeşlerin son günlerdeki korkusu bundan kavnaklanmaktadır. 

Böylesine büyük kitle gösterilerinin, direnişlerin gerçeklestiği bir ülkede canalıcı sorun, ulusal demokratik güçlerin eylem birliğini kalıcı bir düzeye ulaştırmaktır. Tüm olanakları sonuna kadar kullanmak, anti-faşist, anti-emperyalist eylem 


, platformunda birleşmek günün buyruğudur. 


Diğer bir önemli nokta, parlamento dışı savaşımı parlamento içi savaşımla örmektir. Bu savaşımda belirleyici olan yine parlamento dışı savaşımdır. Parlamento dışında kitlelere mal olan «MHP kapatılmalı, faşist yuvalar dağıtılmalı» istemi- ne destek olmak, bu doğrultuda herekete geçmek ilerici, demokrat parlamenterleri bekleyen görevdir. Hükümet ve bu doğrultuda harekete geçmek durumundadır. Çeşitli yayın organlarında MHP'yi kapattırmaya yetecek büyük bir planın ele geçirildiğinden sözedilmektedir. MHP'nin çok geniş gizli bir örgütlenme ile maddi ilişkileri olduğundan sözedilmektedir. 
Hükümet eğer gerçekten faşizme karşı savaşım vermenin zorunluluğuna inanıyor ve demokrasiden yana olduğunu kanıtlamak istiyorsa bu planı hemen kamuoyuna açıklamalı, MHP ve diğer faşist örgütlenmelerin dağıtılması yolunda harekete geçmelidir. 

Hükümet bugüne değin bunu yapamamıştır. Çünkü; faşizme karşı aktif tavır almak, politik yönelim sorunudur. Sınıfsal konum sorunudur. Tarafsız değil, faşizme karşı sonuna kadar taraflı olmak! Burjuvaziden değil, işçi sınıfı ve emekçiler- den yana olmak! İşte hükümeti bekleyen yol ayrımı budur... 


iat J 


ve e KONTR-GERİLLA, DEV- KURT. 


TÜRKEŞ : 
«KALEM KİFAYET ETMEZSE, 
İŞİ SİLAHLARA 


BIRAKACAĞIZ» 
Faşist hareket, demokrasi güçlerinin savaşımını kırma, 


kanlı bir diktatörlüğe zemin hazırlama çalışmalarında propaganda ve demagojinin yanında şiddet eylemlerine, silahlı bombalı provakosyonlara her zaman baş vurmuştur. Faşist hareketin bu iki yönünü bütün ülkelerde gözlemlemek mümkündür. 
Ülkemizde de bâskı ve terör ortamı yaratıp, faşist diktatörlüğün kurulmasına haklılık kazandırmak, anti-faşist güçleri bölmek ve yıldırmak, kitle tabanı kazanmak amacıyla, terör ve şiddet eylemlerine her zaman başvurulmuş, saldırı ve provakasyonlar faşist demagoji ile birlikte yürütülmüştür. Faşist Türkeş, bundan 38 yıl önce «Kalem kifayet etmezse işi silahlara bırakacağız» sözleriyle bu gerçeği açıkça itiraf etmiştir. Gerçekten de o günlerden bu yana işçi sınıfı, ilerici güçler üzerindeki faşist saldırılar, faşist demagoji ve iki- 


İTÜ Maden Fakültesini basan faşist komandolardan Mesut Göde, dinamiti ilerici öğrencilerin üzerine atarken elinde patlattı. 


MHP'Lİ İKİ MİLLETVEKİLİ, LİSE ARASINDAKİ OLAYDA POLİSE TABANCA ÇEKTİ 


w 
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RENĞİLERİ Aksoy “Gençleri şiddet eylemle 


MHP ve ÜLKÜ OCAKLARI kapatılmalıdır! 


yüzlülükle atbaşı gitmiştir. 

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI 

BİRER CİNAYET 

ŞEBEKESİDİR 

Geçtiğimiz günlerde bu somut gerçekleri doğrulayan önemli gelişmelere tanık olduk. 
MHP, Ülkü Ocakları ve diğer faşist kuruluşlarda yapılan aramalarda silahlar, bombalar, çeşitli eyfem planları ele geçirildi. 
Cinayetlerden sanık birçok faşist yönetici yakalandı. Bunların başında, içlerinde MHP Genel İdare Kurulu üyesi iki kişinin de bulunduğu 4 faşistin Ankara yakınlarında otomatik silahlarla yakalanması geliyordu. Ayrıca MHP Antalya Gençlik Kolu Başkanı ile Büyük Ülkü Derneği Antalya Şube Başkanının üzerinde tabanca bulundu. 

Bütün bunların yanında birçok MHP ve Ülkü Ocakları üyesi silahlarla yakalandı, MHP ve yan kuruluşlarında yapılan aramalarda silahlar ve patlayıcı maddeler ele geçirildi. 

Yalnızca 15 gün içerisinde ortaya çıkan bu gelişmeler, MHP ve onun yan kuruluşları faşist örgütlerin birer cinayet yuvası olduklarını, her birinin silah deposuna çevrildiği ve saldırıların buralarda planlanıp yönlendirildiğini açıkça kanıtlamaktadır. 
Bu nedenledir ki, MHP ve Ülkü Ocaklarının gerçek yüzünün ortaya çıkarılmasında çözümleyici öneme sahip olan bu gelişmelerin üzerine gidilmesi zorunludur. İşçi sınıfımız, tüm ilerici demokratik güçler kendilerine düşen görevi yapmakta kararlıdırlar. Ancak aynı kararlılığın yeni hükü: met tarafından da sürdürüldü günü söylemek olanaksızdır 

Olanaksızdır derken faşist katillerin yakalanması ve faşist yuvaların dağıtılması yolunda hükümetin çıkışlarını gözardı etmiyoruz. Bu çıkışların yetersiz kaldığını, faşistlerin üzerine kararlılıkla gidilmediğini ileri sürüyoruz. Örneğin son günlerde Politika Gazetesi tarafından birçok belge yayınlandı. Bu belgelerden birisi Türkeş, Arıburun, 


rine iten Türkeştir,, dedi 


Koçaş'ın eski nazilerle işbirliği yapmaları; diğeri ise komandoları örgütleyen bir ajan ile ilgiliydi. Faşist güçler bunlara alışıl - mış komünizm suçlamalarından öte bir cevap veremediler. Yine geçtiğimiz günlerde haftalık Yankı Dergisi'nde MHP ile ilgili son derece önemli bir planın ele geçirildiği belirtilmektedir. Bu planın ne olduğunun tüm kamuoyuna açıklanması gerekmekte - dir. Yankı Dergisi ve hükümet bu planı basına hemen duyurmalıdır. 

ANTİ - FAŞİST SAVAŞTA 

KARARSIZLIĞA YER YOK! 

Faşist güçlere karşı kararsız bir tutum takınmakla saldırı ve cinayetlere son o verilemeyeceği açıktır. Tersine, gelişen olayların üzerine gitmemek ve halkımızır istemlerine sırt çevirmek bu halk düşmanlarını, cinayet şebekelerini daha da azgınlaştıracaktır. 
Nitekim hükümetin kararsızlığından güç alan eli kanlı Türkeş, Ülkücü İşçiler Derneği ve Ülkücü Memurlar Derneği'nin kapatılması, birkaç faşistin tutuklanması üzerine hükümeti açıkça tehdit etmekten çekinmemiştir. 


DR. RIZA NUR 


Dr. Rıza Nur Türk faşistlerinin ilk liderlerinden biridir. 1879-1942 yılları arasında yaşamıştır. Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanıdır. Lozan görüşmelerine delege olarak katılmıştır. Türkiye'nin geleceği hakkındaki görüşlerinin ve kurmayı düşündüğü faşist partinin programının yer aldığı dört adet el ydzmasını 1935 yılında, 
1960 yılında açılması koşuluyla, Biritish Museum'a vermiştir. 

«Bütün Türklerden konfederas 


yon halinde bir devlet teşkili», «Resmi. vazifelerde Anadolu evlatlarının bulunması», «Başbakanlığa bağlı bir ırk müdürlüğünün kurulması» Dr. 


sahtekarlık “ülkücü harekete” malolmuştur 


Aşağıdaki ve yandaki resimler «Genç Arkadaş: ve «Kavgamız Turan» adlı faşist dergilerden alınmıştır. «Genç Arka. 
daş»ın kapakta kullandığı fotoğraf 5 Şu. 
bat 1977 TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED'- in Tandoğan mitinginden, «Kavgamız Tu- 
1965'de 
Kozlu Kömür Ocaklarında yapılan greve polisin saldırması sonucu ölen Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe'nin cenaze töreninden alınmıştır. Faşistler «Ülkücü ha reket»in halka malolduğu demagojisiyle ilerici, devrimci güçlerin kitlesel eylemlerini gazetelerinde kullanarak tabanla- 


ranın yayınladığı fotoğraf ise 


rını aldatmaya çalışıyorlar. 


Onlar yalanla, demagoji ile, ikiyüzlülükle, sahtekârlıkla kitle tabanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Ama nafile! Onlara bu konuda artık bir adım bile at- 


tırmayacağız!... 


ETKO dağıtılır alıdır! 


Işçi sınıfımız, ilerici demok - ratik güçler, MHP, Ülkü Ocakları ve diğer faşist örgütlerin birer cinayet yuvası olduklarını sürekli olarak vurgulamışlar ve bun - ların kapatılması için kararlı bir savaşım vermişlerdir. Tehlike açık ve ortadadır. Faşist-saldırılara karşı uyanık olmak, olayların üzerine giderek faşizmin halk düşmanı yüzünü ortaya sermek ilerici, yurtseverlerin, devrimcilerin baş görevidir. Bu savaşta yılgınlığa, kararsızlığa, uzlaşmaya yer yoktur!.. 


Rıza Nur'un programında yer almaktadır. Bu görüşler, geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, Türkeş'in «Türkiye- de yalnız Türk soyundan gelenler yaşamalıdır. Bilhassa devlet mekanizmasına katiyyen karışık ırklar getirilmemelidir» görüşüyle tam bir uyum içindedir. Bütün faşistlerin, görüşlerini şöyle veya böyle belirtseler de, ırkçılık noktasında birleştikleri gerçeği, bu örnekle daha da anlaşılabilir bir nitelik kazanmaktadır. Irkçılık, halklarına insanların en büyük düşmanıdır. Dr. Rıza Nur ve Türkeş gibi azılı faşistlerin insanlık düşmanı yüzünü sadece bu noktada bile saptamak mümkündür. Faşizme karşı verilen savaşım, ırkçılığa karşı verilen savaşımdan ayrılmaz. 
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12 Mart tüm yurtta çeşitli 
eylemlerle protesto edildi. Bununla ilgili olarak İGD, İKD, TÜTED, Tüs-Der, Çırak-Der, DKD, Haber-Der, Genel-Der, KÖGEF, Halkevleri İl Koordinasyon Kurulu'nun 12 Mart'ın 
7. yıldönümü nedeniyle yayınladıklârı ortak açıklamanın tam metnini veriyoruz : 

«412 Mart 1971 ülkemizde kara-kanlı bir dönemin başladığı gündür. 12 Mart dönemi Türkiye kapitalizminin 1970'lerde içine düştüğü ekonomik krizin tüm yükünün baskı ve zulümle emekçi halkımızın sırtına vurulduğu yıllardır. 

12 Mart dönemi, işbirlikçi 
tekellerin kârlarının inanılmaz hızla büyüdüğü, emekçi halkın vergilerinin bir avuç gerici sömürgen çevre tarafından alabildiğine talan edildiği yıllar - dır. 

12 Mart'ı işçi sınıfımız, 
grevlerin yasaklandığı, lokavt - ların arttığı, toplu sözleşmele - rin süngü ucunda imzalatıldığı dönem olarak hatırlayacaktır. 

12 Mart'ı emekçi halkımız, 
sıkıyönetimlerle, fırtına baskınların zorbalığı ile, kemerlerin alabildiğine sıkmaya zorlandığı bir dönem olarak hiç unutmayacaktır. 12 Mart dönemi ülke- 


miz tarihinde ilericilerin, yurtseverlerin, demokratların ve sosyalistlerin öldürüldüğü, zin - danlara atıldığı, insanlık dışı işkencelere uğradığı kanlı, utanç verici bir sayfadıı. 

12 Mart, emperyalizmin ve 
işbirlikçi gerici sömürgen güç - lerin “sol” gösterip sağ yumrukla vurduğu, ilerici, demokrat, yurtsever güçler için acı ama derslerle dolu bir dönem oldu. 

12 Mart döneminde halkımız, emperyalist çevrelerle işbirliğindeki yerli egemen güçlerin yürtseverleri, sosyalistleri “Anayasayı tağyir ve tebdil” etmekle suçlarken, Anayasayı nasıl budayıp, gerilere götürdüklerini ibretle izledi. 

12 Mart döneminin gösterdiği faşist uygulamalar ve artan yoksulluk emekçi halkımız- da derin tepkiler uyandırdı. Kitle desteği bulamayan 12 Mart faşizmi ilerici, yurtsever, demokrat, sosyalist güçlerin kararlı- savaşımı ve uluslararası demokrasi güçlerinin dayanışmalarıyla iyice tecrit oldu. 1973 
seçimlerinde halkımızdan yediği büyük şamarla tarihin çöplüğüne atıldı. 

12 Mart kara faşist dönemi 
kapandı. Ama 12 Mart'ları, faşizmi halkımızın başına bela e- 


i2 MARTLARA GEÇİT YOK! 


den emperyalizm ve işbirlikçi tekeller ülkemizde egemenliğini sürdürüyor. Faşizm bugün ülkemizde sürekli ve büyük bir tehlikedir. 

12 Mart'ın yıldönümünde 
tüm ilerici, yurtsever, demokrat güçlere düşen görev, eylem ve cephe birliği içinde tüm faşist örgütlerin kapatılması için savaşıma hız vermektir. Emper- 


yalizme, İİMFlere NATO'lara karşı savaşıma hız vermektir. 

Yurtseverler, Demokratlar, İlericiler, Sosyalistler GÖREV BAŞINA! 

Faşist örgütlerin ve örgütlenmenin yasaklanması için savaşalım! 

Halkımız 12 Martları istemiyor! Kahrolsun 12 Mart faşizmi!» 


12 MART NEFRETLE ANILDI. 


12 Mart'ın 7. yıldönümünde anti-emperyalist, anti-faşist güçler, çıkarılan 
derslerin ışığında, emperyalizme ve faşist tırmanışa, yeni 12 Mart'lara karşı daha örgütlü, daha bilinçli olarak savaşım yürütmektedirler. İşçi sınıfı, emekçi halkımız, ilerici-yurtsever gençlik yurdun dört bir yanında 7. yıldönümünde 12 Mart faşist biçimi sıkıyönetim dönemini lanetlemiş, 12 Mart'lara geçit verilmeyeceğini dile getirmiştir. İstanbul'da İGD'nin de içinde yeraldığı birçok demokratik kuruluş 12 Mart'ı kitlesel bir biçimde protesto etmişlerdir. Maden-İş'in değişik Bölge Temsilciliklerinde paneller düzenlenmiş, İstanbul'un değişik yörelerinde binlerce bildiri dağıtılmıştır. Ayrıca İstanbul Barosu, Türk Hukuk Kurumu, CHP Gençlik Kolları, ilerici, demokrat parla- 


menterler 12 Mart'ı kınamışlardır. 


Ankara'da aralarında İGD Ulus ve Yenişehir Şubeleri, TÜTED, Halkevleri, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de bulunduğu 32 demokratik örgüt Güven Anıtı önünde bir basın toplantısı düzenleyerek 12 Mart karanlık dönemini sert bir biçimde protesto etmişler, Anıt'a siyah bir çelenk bırakmış- 


lardır. 


İzmir'de de işçiler, emekçiler, ilerici-yurtsever gençler 12 Mart'i kitlesel bir biçimde protesto etmişlerdir. 12 Mart üstüne konuşmalar yapılmış, bildiriler dağıtılmıştır. 11 Demokratik kitle örgütü yaptıkları ortak açıklamada 
12 Mart'lara karşı güçbirliğini zorunlu saydıklarını açıklamışlardır. Ayrıca, 
tüm İGD şubelerinde 12 Mart'ı kınayan toplantılar yapılmış, seminerler ve- 


rilmiştir. 


FAŞİST ÖRGÜTLERİN DAĞITILMASI KAMPANYAMIZA DEMOKRATİK ÖRGÜTLERDEN SES GELİYOR 


Faşist yuvaların dağıtılması bugün ülkemizde geniş kitlelere malol- 


İGD GENEL SEKRETERİ 
BAKİ TEMEL SAÇLI : 


muş, genel demokratik bir istemdir 


İlericiler, yurtseverler, demokratlar, devrimciler; semtimizde, köyümüzde, ilçemizde, kentimizde, yöremizde, bölgemizde, fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, faşist MHP ve Ülkü Ocakları'nın kapatılması, Kontr-Gerilla, Dev-Kurt, ETKO vb. faşist örgütlenmelerin dağıtılması için seferber olalım! Faşist katillerden hesap sorulması için harekete geçelim. 


TÜTED İST. ŞB. SEKRETERİ NAMIK DOYMUŞ : 


MHP VE ÜO KAPATILMALIDIR! 


Yeni: iktidarın agırlıktaki kanadı, CHP, seçim dönemlerinde ve sonrası adını vermediği «karanlık güçlerin», CHP liderini ve CHP'lileri boy hedefi seçtiklerini sık sık tekrarlamıştır. Bu adlar ve güçler, ilerici güçlerce açıkca biliniyor, yayın yoluyla, yıgınsal eylemlerle dile getiriliyordu. Böylesine açık, adlarıyla, örgütleriyle bilinen «karanlık güçler», yani faşistlerin, CHP liderlerince bilinmemesi ise olanak - sızdı. Nitekim Kontr-Gerilla ile başlayan tartışma, faşist güçle - rin baskılarıyla kısa zamanda susturuldu. Bu örnek bizlere, kitlelere dayanmayan, yığınsal çıkışlarla desteklenmeyen anti-faşist girişimlerin sonuçsuz kalacağının, sonuçta faşistlerin işine yarayacağının açık bir göstergesidir. 

İnsanlık suçu olan Nazizmin, 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ülkemizdeki işbirlikçilerinin tutundukları yerden sökülüp atılmaları gerekiyor. Bu savaşımı ardıcıl olarak sürdüren dünya ilerici güçleri ve onların bir parçası olan ülkemiz ilerici güçleri faşizme karşı yığınsal direnmeyi gündemden indirmiyorlar. 

Tekellerin kanlı diktası olan faşizm, hiçbir zaman gerçek yüzüyle iktidara gelememiştir. Bu nedenle, emekçi hal - kımızın yaşamını iyileştirmek için birçok vaadler ileri süren, can güvenliğini sağlamak için iktidara gelen CHP'nin, Nazilerle işbirliği yapanları yargı önüne çıkarması, MHP ve Ülkü Ocaklarının kapatılması yönünde çalışması gerekiyor. Biz, ilericiler olarak faşizme karşı savaşımımızı biran bile duraksatmadan CHP'den bunu istiyor ve bekliyoruz. 


FAŞİST YUVALAR 
DAĞITILMALIDIR 


Ekonomik ve politik bunalımın had safhaya ulaştığı günü- 

, müzde, emperyalizm, işbirlikçi 

tekelci burjuvazi, bunalımı atlatmak ve yelişen işçi sınıfı hareketi ile demokrasi güçlerinin savaşımını bastırmak için faşizm silahına daha sıkı sarılıyor. Bu amaçla MHP, Ülkü Ocakları, Kontr-Gerilla, Dev-Kurt, ETKO gibi faşist baskı ve terör yuvaları eliyle ilerici yurtseverler öldürülüyor, provokasyonlar düzenleniyor. 

Bugün tüm saldırı ve soygunların, cinayetlerin bu açık; gizli terör örgütlerinden kaynaklandığı yadsınmaz bir gerçektir. Yalnız son günlerde yurtlarda yakalanan Ülkü Ocak'lı yöneticilerin, ilerici yurtsever gençlerin katilleri olduklarının saptanması, yine MHP'nin üst kademelerinde görevli kişilerin çeşitli saldırı olaylarına karışmaları ve silahlarla yakalanmaları demokratik kamuoyunun bu kanısını bir kez daha doğrulamıştır. Ne maocu faşistleri öne sürerek sözümona «anarşi»nin aynı zamanda soldan da kaynaklandığı yolundaki haberler, ne de Türkeş'in demagojileri bu somut gerçeği değiştiremeyecektir. 

Günümüzde ileri boyutlara ulaşan faşist tırmanışın önlenmesi için etkin bir savaşım vermek, ulusal demokratik güçlerin önünde duran en güncel görevdir. Unutulmamalıdır ki faşizm, yalnız işçi sınıfına değil tüm ilericilere, yurtseverlere, demokratlara, insanlıktan yana olan her düşünceye düşmandır. Ve yine unutulmamalıdır ki faşizmin ezilmesi, faşist tehlikenin yok edilmesi işçi sınıfının öncülüğünde tüm ulusal demokra- j tik güçlerin anti-faşist birliği ile olanaklıdır. 

İlerici gençlik üzerine düşen görevin bilincindedir. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da faşist MHP ve Ülkü Ocakları'nın kapatılması için kararlı bir savaşım yürütülecektir. Bu doğrultuda yürüttüğü eylemleri daha da güçlendirecektir. 


BİNLERCE İSDEMİR İŞÇİSİ HAYKIRIYOR : 


“ÇELİK-İŞ GİDECEK, 
MADEN—İŞ GELECEK” 


İsdemir'de yetki uyuşmazlığı- nın çözümü için Çalışma Bakanlıiğ'nın 12 sayılı kararnamesin- den sonra 2/3 Mart 1978 günleri irade beyanına başvuruldu. İrade beyanına T. Maden-İş, Çelik-İş ve Öz-Demir-İş sendikaları katıldı. 

İrade beyanından önce, İsdemir'de Çelik-İş Sendikasının faşist militanları baskı ve terörü artırdılar. İsdemir'deki faşistler yetmedi. Adana'dan, Karabük'ten ve diğer yerlerden faşist militanlar getirdiler. Silahlı saldırılara, tehditlere rağmen Maden-İş'in sınıf bilinçli üyeleri faşistlerin provokasyonlarına gelmedi. Disiplinli, savaşkan Maden-İş üyeleri İsdemir'de sınıf ve kitle sendikacılığının bayrağını dalgalandırmak için gözlerini budaktan sakınmadılar. İrade beyanı öncesi yapılan propaganda çalışmalarına Maden-İş üyeleri kitlesel olarak katıldılar. Maden-İş Gazetesi'ni 4000 işçi dağıttı. Yıllardır faşistlerden başka kimsenin bildiri dağıtmaya cesaret edemedi- 


8 martta kadınlar 
savas lm 


Emekçi kadınlar günü değişik biçimlerde ve birçok yerleşim merkezin- 


gi fabrika sahasında yine kitlesel olarak binlerce işçi bildiri dagıttı. Bütün bunlar 17 bin işçiden 200'ünü bile biraraya toplayamayan faşist Çelik-İş militanlarını çileden çıkartıyordu. 
Böylesine yoğun baskıya, teh dide ve ğfkağıtçılığa rağmen irade beyanı sonucunda 5994 işçi sınıf ve kitle sendikacılığına, onun kararlı savunucusu Maden- 
İş'e evet dedi. Aynı işyerinde 570 
işçinin çalıştığı Karabük Şantiyesi'nde yetkiyi Maden-İş aldı. 
İsdemir'de faşist Çelik-İş'in kitle tabanı olmamasına rağmen irade beyanında 8206 oy nasıl alındı? Başta belirttiğimiz yoğun faşist baskı ve terörün dışında, MC döneminde İsdemir'e atanan faşist MHP yanlısı yöneticilerin de rolü oldu. İrade Beyanı için Bölge Çalışma Müdürlüğü'nden İsdemir'e gönderilen iş müfettişlerinden 10-15 kadarının faşist MHP'li ve gerici olması, iradelerini beyan eden işçileri ters sorularla şaşırtmaları (örneğin, işçilere sordukları sen 1977 yılında 


de yığınsal bir biçimde kutlanmıştır. Maden-İş 1. Bölge'de, Ümraniye'de, Kartal'da, Çağlayan'da ve yurdun değişik bölgelerinde binlerce işçi, emekçi, ev kadınının katıldığı kutlama törenleri düzenlenmiştir. Koro ve müzik şölenlerinin yer aldığı, ulusal geleneklerimizi yansıtan gösterilerin bulunduğu kutlama programları büyük bir ilgi görmüştür. 

İstanbul'da, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlama haftası, 6 Mart'ta film .gösterisi, 7 Mart'ta müzik şöleni, 8 Mart'ta basın toplantısı ve açık oturumlarla devam etmiştir. Basın toplantısına aralarında Sovyetler Birliği ve Yunanistan emekçi kadın hareketini de temsil eden değişik ülkelerden ilerici kadın hareketi temsilcileri katılmışlardır. Açık oturumun yapıldığı salondaki fotoğraf ve karikatür sergilerinde işçi, emekçi kadınların sorunları yansıtılmış, kadın hakları uğrunda savaşımın yükseltileceği vurgulanmıştır. 

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlama haftası çerçevesinde 11 Mart günü, İKD'nin öncülüğünde, yığınsal bir yürüyüş düzenlenmiştir. 5000'e yakın işçi, emekçi, ev kadını, yaşlı -genç kadın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ülkemizde resmen tanınması için seslerini yükseltmişlerdir. 

Beşiktaş'tan başlayan disiplinli, düzenli yürüyüş boyunca emekçi analar, bacılar «İleri Demokratik Bir Düzen», «Analar Doğurur Faşistler Öldürür», «Eşit İşe Eşit Ücret», «Haydi 1 Mayıs 78'e» gibi savaşım belgilerini gür sesle haykırmışlardır. Yürüyüş kolları, Taksim'e vardığında saygı duruşu yapılmış, emekçi kadınların yürüyüşü İKD Genel Başkanı Beria Onger'in yaptığı konuşmayla son bulmuştur. 


hangi sendika üyesi idin gibi) Çe 


'lik-İş Sendikasının oy sayısını ar- 


tırdı. 

Sonuçlara göre (İsdemir'de yapılan irade beyanını hiçbir sendika kazanamadı. Yetkili sendika yine belirlenmedi. Çünkü 275 
sayılı yasaya göre yetkili sendikanın belirlenmesi için yarıdan bir fazla işçinin oyunu alması gerekiyor. 

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler basına yaptığı açıklamada, mahkemenin irade beyanı işlemini yeniden yaptırmasını engellemek için faşist nitelikli Çelik-İş sendikasının harekete geçtiğini ve yasa dışı baskılarla bağımsız yargı organlarını etkilemeye çalıştığını belirterek, &«...irade beyanının gerçekten serbest olabilmesi ve İSDEMİR işçilerinin özgür iradesini yansıtabilmesi için bazı etkin önlemleri derhal almak gerekmektedir. Bu önlemlerin başında, MC döneminde işletmeye alınan ve kadro fazlası faşist militanların, MC yanlısı yöneticilerin temizlenmesi gelmektedir. 
Böylece işçilerin üzerindeki siyasal ve manevi baskı önemli ölçüde azalmış olacaktır. Ayrıca irade beyanını yürüten iş müfettişlerinin seçimi de büyük önem 


taşımaktadır. MC'nin uzantısı ve MC yanlısı oldukları söylenen bazı iş müfettişlerinin, işçilerin özgür tercihini etkilemeye ve baskı altında tutmaya yönelik davranışlarının önüne geçmenin tek yolu İSDEMİR'e görevini tam bir tarafsızlık içinde yapacak kişilerin gönderilmesidir. 
İSDEMİR'de geçen MC döneminin gerici, faşist baskısı kaldırılmadıkça buradaki yetki uvuşmazlığının sağlıklı çözümü olanaklı değildir» demiştir. 
Türkiye ilerici gençliği, sahtekârlıklarla, baskı ve terörle İS-DEMİR'de tutunmaya çalışan faşist yönetimli Çelik-İş Sendikasının ergeç İsdemir'den gideceğini, sınıf ve kitle sendikacılığının o- . 
murgası T. Maden-İş'in geleceğine inanıyor. Her türlü baskı ve zorbalığa karşı yiğitçe direnen İsdemir işçilerinin yanında olmakla övünç duyuyor. ` 


İŞ KAZASIMI?İŞ CİNAYETİ Mİ? 


Turgutlu'da Ali Hendekli isimli bir çırak, zorla sokulduğu arabanın altında kalarak bir iş cinayetine kurban gitti. Ali Hendekli, böyle iş cinayetlerinde ölen ne ilk, ne de son çıraktır. Bilindiği gibi ülkemizde her türlü sosyal güvenceden yoksun, sendika ve sigortasız olarak çalışan yüzlerce çıraklar, iş koşullarının elverişsizliği nedeniyle hayatlarını kaybediyor ya da sakat kalı - yor. Okuma çağındaki bu genç insanlar, daha çocukluğuna bile doymadan işgücünü satmak 29- runda kalıyor. Patronların, sömürücü düzenin kölesi oluyor. 

İşte Ali Hendekli de bu sömürü düzeninin kurbanı olmuş ve köydeki ailesine yardım etmek için başladığı işinde daha 3. haf- 


-tasını doldurmadan can vermiş- 


İYG YAYINLARI 
Eğitim Dizisi: 1 


GEORGİ DİMİTROF 
BİR 


DEVRİMCİ 
NASIL 
OLMALIDIR? 


ÇIKIYOR! 
Türkiye Dağıtımı: 
TEMEL DAĞITIM 


tir. Olay Turgutlu'da tepkiyle karşılandı. Turgutlu İlerici Gençler Derneği bir bildiri yayınlayarak bu iş cinayetini protesto etmiştir. Bildiride sosyal güvence, sendika ve sigorta hakkı için, çalışma koşullarının düzeltilmesi, angarya çalışmaya son verilmesi için bütün çıraklar (o birleşmeye çağrılmıştır. 


İYG YAYINLARI 
Emekçi Gençlik Dizisi: 2 


DÜNYA 
EMEKÇİ 


GENÇLİK 
TOPLANTISI 
— 1972 Moskova — 


Türkiye Dağıtımı: 
TEMEL DAĞITIM 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), genç işçilerin karşı karşıya bulundukları sorunları içeren bir rapor yayınladı. Raporda genç işçilerin, işsizlik, düşük ücret, fazla çalışma vb. gibi sorunları tek tek incelenmekte ve kapitalist hükümetleri bu sorunları cözmesi için uyarmaktadır. 
Bunun sonucunda F. Almanya Hükümeti 1,5 milyon genç işçiyi kapsamına alan; işçilere daha kısa çalışma saatleri ve daha uzun yıllık izin tanıyan bir yasa çıkarmıştır. İtalya ve İsveç'te yeni çalışma yöntemleri geliştirilmiştir. 

ARTAN KUŞAK FARKLARI 

Ekonomik durgunluk ve genç nüfustaki artış, iş yerlerindeki kuşak farklarını ve bu farkların doğurduğu gerginlikleri artırmıştır. 

İLO raporuna göre yetişkinler gençleri «sıkı kontrol altında tutulması gereken tehlikeli rakip ler olarak görmekte... büyük kıskançlıkla önemli rolleri tekelleri altında tutmağa çalışmakta ve gençlerin neden kendilerini ispat etme ihtiyacında olduklarını anlamamaktadır. Çoğu işyerlerinde gençlere hiç bir sorumluluk düşmemekte, yetişkinlerle aynı haklara sahip olmadıkları gibi, genç işçiler olarak temsil edilmemekte ve karar verme sürecinde kendilerine söz hakkı tanınmamaktadır. 

GENÇ İŞÇİLER 

KÜÇÜMSENİYORLAR 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, milyonlarca genç, kendilerini, tekdüze günlük işler, düşük ücret, kaza olasılığı fazla ve kısıtlı ilerleme olanakları gibi bir yığın dezavantajları olan işlerde bulmaktadırlar. 

Raporda bu gençlerin yeteneklerinin küçümsendiği belirtilmekte, «işçilerin getirmek zorun- da oldukları diplomaları çalışma düzey ve ücretlerine hiçbir şey getirmemekte; bundan da öte. 
bazı işverenler, gençlere iş vermekten kaçındıklarını saklamak amacıyla işçiden işin gerektirdiğinden çok daha yüksek eğitim düzeyi istemektedir» denilmektedir. 

GENÇ İŞÇİLER FAZLA 

ÇALIŞTIRILIYORLAR 

Çalışma temposu o derece artmıştır ki, bazı işyerlerinde ancak 16-18 yaş arasındaki en genç işçiler buna ayak uydurmayı başarabilmişlerdir. 18 yaşın üzerindeki işçiler kendilerini «tükenmiş» ve üretim hattının hızına yetişemeyecek kadar «yaşlı» bulabilmektedirler. 

İLO istatistiklerine göre, en uzun çalışma saatleri, genç işçilerin büyük oranda çalıştıkları gıda ve demir-çelik sanayilerindedir. 

GENÇ İŞÇİLER DÜŞÜK 

ÜCRET ALIYORLAR 

İLO raporunda, «hemen hemen bütün ülkelerde genç işçilere karşı ücret ayrımı uygulanmakta» olduğu belirtilmekte ve başlangıçta yapılan «acemi» sınıflandırmasının aslında aynı işi yapan genç işçilere, yetişkinlere 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genç işçilerin sorunları artıyor : 


bunalım geçici değildir 


oranla yüzde 10 ile 20 arasında düşük ücret verilmesi -anlamına geldiği belirtilmektedir. 

Kızların durumu ise cinsiyet farkı nedeniyle daha da kötüdür. 
Rapora göre, düşük ücretler genç insanların yaşam koşullarını, özellikle konut, beslenme ve boş 


zamanlarının değerlendirilmesini ciddi şekilde etkilemektedir. 

NE YAPILMALI? 

Raporda ayrıca, genç işgücünün şimdiki huzursuzluğunu «ge çici bir kriz» olarak nitelemenin; bu gençlerin ekonomik zorunluluklar karşısında işlerine ilgi du- 


yacaklarını ve mucizevi bir değişimle her ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu birer dinamik yetişkin olacaklarını» düşünmenin hata olduğu yolunda bir de uyarı yer almaktadır. 

(Bu yazı Birleşmiş Milletler Haberler'inden derlenmiştir) 


emekçi gençler haydi Imayıs 1978'e 


SENDİKAL 
DEMOKRA 


Kitle niteliği olan sendikal bir örgüt, geniş demokratik bir iç yapıya sahip olmalıdır. 

Sendikal demokrasi herşeyden önce tüm sendikalıların, sendikayı temsil edecek, yönetecek kişileri belirlemesi, seçmesidir. Tüm üyeler, işyeri temsilcisinden, en üst sendika yöneticisine kadar tüm organları seçebilmelidir. 

Sendikal demokrasinin en önemli ilkelerinden biri de bütün üyelerin kararların alınmasında ve hayata geçirilmesinde söz ve karar sahibi olmasıdır. Bu ilke aynı zamanda sınıf ve kitle sendikacılığı ile uzlaşmacı sendikacılığın en net ayrım noktasıdır. 

Egemen sınıfların yoğun baskısı, artan sömürü ve ağır 


g çalışma koşulları, işçilerin sendikal çalışmalara daha etkin 


katılmalarını bir ölçüde engellemektedir. Ancak sınıfsal bilincin yükselmesi oranında, egemen sınıfların baskısına ve her çeşit engellemelerine rağmen sendikal hareket gelişmektedir. Egemen güçlerin baskıları böylece göğüslenebilmektedir. İsçilere sınıf bilincinin verilmesi için sendikal eğitimin (gerekliliği açıktır. Bu da yine sendikal demokrasinin uygulanmasına bağlıdır. Sendikal demokrasinin hayata geçirilmesi, sınıf bilinci düzeyi yüksek kadroların yetişmesini sağlar. 

Sendikal demokrasiyi kısaca 3 madde ile özetleyebiliriz: 

1 — En aşağıdan en yukarıya sendika yönetim organlarının seçimi, 

2 — Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi, 

3 — Sendikal çalışmalara ve eylemlere katılma. 

Sendikanın ve sendikal demokrasinin başta gelen güç kaynağı üye sayısının ve fiilen sendikal çalışmalara katılan üye sayısının yüksekliğidir. Sendikal çalışmanın bütün yükünü sadece temsilci ve militan işçilerin omuzuna yüklemek, sendikayı bir avuç kadronun örgütü gibi görmektir. 
Bu aynı zamanda işçilerin sendikada görev alma isteğinin 


1 Mayıs 1978 için yüreklerimizin coşkuyla çarptığı bugünlerde hazırlıklarımız da hızlanıyor. 1 Mayıs'ta taşıyacağımız pankartlar şimdiden hazırlanıyor. Türküler, marşlar öğreniliyor... 

İşçi sınıfınn uluslararası birlik-dayanışma ve savaşım günü olan 1 Mayıs geliyor. Yıllardır burjuvazinin şaşırtmacalarına, baskı ve zulmüne rağmen unutturulamayan büyük gün geliyor. 

Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs'ları ulusal kurtuluş savaşı- nın kıran kırana gittiği yıllarda, sıkıyönetim dönemlerinde en zor koşullarda kutlayageldi bugünlere, «1 Mayıs günü kırlarda eğlenmeyi, çiçek toplamayı burjuvaziye, sınıf uzlaşmacısı Türk-İş'e bıraktı.» 51 yıllık yasak çemberini kırarak 1976'da, 1977'de yüzbinlerle meydanlara aktı. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin, gerici güçlerin yüreğine korku saldı. 

Amerikan işçi sınıfının 1 Mayıs 1886 günü sekiz saatlik işgünü için ülke çapında GENEL GREV ilan etmesinden ve 
1 Mayıs'ın her zaman hatırlanacak bir gün olarak tarihe 
geçmesinden bu yana 92 yıl geçti. z 

1 Mayıs tüm dünya'da kitlesel gösterilerle kutlanmaktadır. «Emek dünyasının uluslararası dayanışmasını belgeleyen bu büyük gün zenginleşerek, yeni boyutlara varmış ve her yıl daha çok emekçi tarafından kutlanır olmuştur. Günümüzde 1 Mayıs, tüm ülke emekçilerinin sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya için, bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımının ayrılmaz bir parçasıdır.» 

İlerici Türkiye gençliği bunun bilincinde olarak 1 Mayıs 1978'e en kitlesel ve disiplinli bir biçimde katılmak için çalışıyor. Yolunu işçi sınıfının yolu bilen ilerici gençlik, HAYDİ 1 MAYIS 1978'e Mek mori daha bir gür haykırıyor 


bugün. 


kırılmasına yolaçar. Bunu önlemek, sendikal demokrasinin iyi çalışmasını sağlamak için tüm işçileri sendikal çalışmaların içine sokmak ve yeni militan kadrolar çıkarmak gerekir. 

Sendikal demokrasinin yaşama geçirilmesinde alt organların üst organlara uyması ilkesi disiplin ve birlik açı-. 
sından önemlidir. Bazı sapık akımlar ideolojileri gereği disiplinin her biçimini yadsıyarak sendikayı karmaşıklığın içinde görmek isterler. Bunu kullanarak sendikanın yönetici ve üyelerinin arasını açmak için çalışırlar. 

Yalnız geniş bir sendikal demokrasi ortamında istem ve kararlar üst organlara ulaştırılabilir. Geniş sendikal demokrasinin olduğu sendikalarda, gerici kimselerin sendikal istemleri ve sendikanın savaşım biçimlerini belirlemeleri ve sendika yönetiminde önemli yerler ele geçirmeleri olanaksızdir. Sendikal demokrasinin bulunduğu koşullarda devrimci işçiler, kendi görüşlerini yaygınlaştırmak, geniş tartışmalar açmak ve yanlış görüş ve eylemleri eleştirmek olanağına kavuşurlar. Sendikal demokrasi, işçi sınıfının birliğini bozmaya çalışanlara, ona ders vermeye kalkanlara gerekön cevabı vermektedir. İşçi sınıfına, onun örgüt ve militanına ders vermeye kalkışan bazı sözde devrimci unsurlar, hareketin kendiliğinden gelişmesinden yanadırlar. 
Onlara göre, kendiliğindencilik sendikal demokrasidir. Bir toplu iş sözleşmesinde bütün işçilerin toplu sözleşme masasına oturmalarını sendikal demokrasi olarak anlıyorlar. Bunun altında yatan amaç ise işçi sınıfının örgütsel birliğini bozmak, işçilerin örgütlerine olan güvenlerini sarsmaktır. 

Sendikal demokrasinin en etkin ve tüm yanlarıyla eksiksiz bir biçimde yaşama geçirilmesi, sendikal harekete bir canlılık getirir. İşçi sınıfının örgütlenmesini hızlandırır. 
Sendikal demokrasi, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının temel taşlarından biri, hatta en önemlisidir. 


DÜNYA DEMOKRATİK 
10. KONGRESİ'NDE KONUŞAN 
A. MUHTAR SÖKÜCÜ: 


“ULUSLARARASI 


GENÇLİK FEDERASYONUNUN | 
IGD GENEL BAŞKAN: fá 


— ie S 


ANTİ-EMPERYALİST DAYANIŞMA i EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZDIF | 


Sevgili arkadaşlar, 

Konuşmama başlamadan önce, sizlere, DDGF 10. Genel Kurulu'na tüm katılanlara ilerici, yurtsever Türkiye gençliğinin militan dayanışma selamlarını iletiyorum. Aynı duygularla, barış ve dostluk için gençliğin anti-emperyalist dayanışmasının daha güçlenmesinde kuşkusuz ileri bir adım oluşturacak olan böylesine önemli bir olayı örgütledikleri için, evsahibi FDJ'u selamlarız. 

Bizlere göre, 10. Genel Kurul'un önemi >» birlik temeli üzerinde, uluslararası durumun çözümleihesini yapan ve gelecekteki görevleri saptayan uluslararası bir platform oluşturmasından kaynaklanmamakta, aynı zamanda örgütümüzün, İGD'nin katıldığı ilk DDGF Genel Kurul'u olmasıdır. 

İGD'nin kurulması ve hızlı gelişimi DDGF'nin 9. ve 10. 
genel kurulları arasındaki zamana, gezegenimizin uluslararası durumda Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin kazanımları, ulusal kurtuluş hareketlerinin zaferleri ve kapitalist ülkelerdeki demokratik güçlerin başarıyla garanti altına alınan barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve sosyalizm güçlerinin dev boyutlara varan ilerlemesine tanık olduğu yıllara rastlamaktadır. 

Örgütümüzün ilk günlerinden başlayarak DDGF'nun etkinlikleri ve eylem programı gençlerimizin yaşamında önemli bir yer almıştır. Yaşamın kendisi, kısa zamanda, DDGF'nun soylu amaçlarının ülkemiz gençliğinin özlem ve istemlerine uygun olduğunu kanıtlamıştır. İGD, DDGF saflarında anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için ardıcıl olarak savaşım verecektir. Her durumda demokratik gençlik hareketinin daha da güçlenmesi için çalışacaktır. 
Uluslararası ilişkilerimizin kısa zamanda çok yönlü gelişimi bunun en büyük kanıtıdır. 

Sevgili arkadaşlar, 

Çağımızın en dirimsel sorunlarından biri olan ve somut önlemler alınması gereken silahsızlanma önümüzde durmaktadır. Gençlik özel olarak bu soruna bir çözüm bulunmasıyla ilgilidir: Öyle bir çözüm ki yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerin hızlı gelişimlerine yardımcı olacak, eğitim, kültür ve bilimin gelişmesini sağlayacak ve bilgisizligi, açlığı insan yaşamından atacak. 

Avrupa gençlik ve öğrenci örgütleri arasındaki verimli işbirliğinin bir sonucu olan «Budapeşte-Gençlik ve Öğrencilerin Silahsızlanma Konferansı», Türkiye gençliğinin geniş kesimleri tarafından olumlu karşılandı. Budapeşte Konferansı Sonuç Belgelerinden çıkan görevleri yerine getirmek için herşeye elimizi uzatmaya hazırız. 

Silahsızlanma için yürütülen savaşımla yakın bağlantıları nedeniyle ulusal bağımsızlık savaşımına özel bir önem verilmelidir: , Ülkemiz gençliği emperyalizme, saldırgan örgütü NATO'ya, ABD askeri üslerine ve yabancı güdümlü tekellere karşı, Türkiye'nin ulusal bağımsızlığı için ardıcıl olarak savaşım vermektedirler. Ulusal bütçenin önemli bir kısmı halkımıza dayatılan NATO harcamalarına gitmektedir. Bölgemizdeki çıkarları için emperyalist çevreler tarafından kışkırtılan silahlanma yarışı büyük ve tehlikeli boyutlara varmaktadır. 

İlerici Türkiye Gençliği, Doğu Akdeniz'de var olan çatışmaların temelinde yatan bölgemizdeki ABD emperyalizmine ve onun askeri-ekonomik varlığına karşı çıkmaktadır. 

Kıbrıs'taki durum, emperyalist güçlerin Kıbrıs'ın devlet ve toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak ve Ada' yı NA-TO'nun askeri-stratejik bir üssü haline getirmek planları- nın bir sonucudur. Biz Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağlantısızlığı için, BM kararlarının hemen uygulanmasını ve sorunu uluslararası bir konferansa getirmek için yürütülen savaşımı tüm gücümüzle destekliyoruz. 

ABD militarist çevreleri tarafından üretimine başlanan Nötron Bombası'na karşı savaşım dünya çapında boyutlara vardı. Sorunun dirimselliği göz önüne alınarak Nötron Bombası'na karşı dünya çapındaki protestonun ve birleşik eylemlerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi gereklidir. 

İGD tarafından kitle gösterileri, imza kampanyaları örgütlendi. Türkiye'de her ABD binasının önünde, emperyalizmi, insan varlığını tehdit ettiği için suçlayan siyah çelenkler bırakıldı. 

- Arkadaşlar, 

Türkiye'de MC çöktü. Bu hükümet sırasında halkımız ve gençliğimiz tarihinin en kanlı baskısına tanık oldu. 
Neo-faşistler tarafından ilerici, yurtsever güçlere karşı yürütülen saldırılar 500'den fazla ilericinin yaşamlarını yitirmesine- yol açtı. İçlerinde 21 İGD üyesi bulunmaktaydı. 
Konumlarını kaybetmek istemeyen gerici güçler tarafından bu saldırılar halâ sürmektedir. 


Kendisini demokratik olarak niteleyen yeni hükümetten neo-faşistlerin etkinlikleri için acil önlemler almasını ve ülkenin demokratikleştirilmesini istiyoruz: Tüm neo-faşist örgütlerin yasaklanması, politik tutukluların serbest bırakılması, her yurttaşın. can güvenliğinin sağlanması, eğitim kurumlarının demokratikleştirilmesi, militarist-şovenist politikaya son verilmesini, işsizliğe karşı somut önlemler alınmasını istiyoruz. 

Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki olumlu değişmelerden sonra Türkiye, Avrupa Kıtası'nda işçi sınıfı partisinin 55 yıldır yasak olduğu tek ülke olarak kalmaktadır. 
İşçi sınıfının partisinin yasallaşması kuşkusuz, Türkiye halkı ve gençliği için barış ve bağımsızlık savaşımında daha uygun koşullar yaratacaktır. 

Sevgili arkadaşlar, 

Gençlik hakları için, gençlik işsizliğine karşı demok- 


` rasi ve toplumsal ilerleme için savaşım geçen dönemde, ka- 


pitalist ülkeleri ve gelişmekte olan bazı ülkeleri etkileyen ciddi ekonomik, ahlaki, politik ve toplumsal bunalımın sonucu olarak önem kazanmıştır. Sosyalist ülkeler halkları ve gençleri tarafından yaşamın her alanında ulaşılan başarılar, gençlik hakları için yürütülen savaşımda somut örnekler oluşturarak katkıda bulunmaktadır ve büyük gençlik kitlelerinin yolunu aydınlatmaktadır. 

İşsizliğin geniş genç kız, erkek, entellektüel kitleleri etkilediği göz önüne alınarak bu savaşımda daha geniş politik eğilimlerin temsil edilmeleri için özel bir önem gösterilmelidir. Örgütümüz, «DDGF İşsizlik Üzerine Genç Eksperler Toplantısısnda varılan sonuçları değerlendirerek çıraklar örgütününde katılımıyla bir kampanya örgütledi. Genç- 


lik haklarının savunulması için, sendikalarla birlikte yeni- 


girişimlere hazırlanıyoruz. 

Son gelişmeler, gençler ve öğrenciler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlenmesi için bir çok yeni olanağın varlığını kanıtlamıştır. (Değişik konularda ve düzeyde, kalıcı barış, güvenlik ve işbirliği ortak çıkarları için) Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın Sonuç Belgesi, bu işbirliğinin gelişiminde politik temel oluşturuyor. 

Arkadaşlar, 

Anti-emperyalist dayanışma, sömürünün her biçimine karşı savaşımda halkların elinde güçlü bir silah haline dönmüştür. İlerici Türkiye gençliği, her koşul altında, uluslararası dayanışma bayrağını yukarılarda taşımanın şerefini paylaşmıştır. Şu noktadan hareket ediyoruz: Dayanışma, içinde bulunulan koşullara bakılmadan gösterilmelidir. Şili Cuntasının askeri gemisini limanlarımıza sokmazken, limanlarımızı kirlettirmezken demokrasi şehitlerimizin kanı 


.hala yaştı ve toprağı suluyordu. Emperyalist çevreler ta- 


rafından desteklenen diktatörlüğe karşı savaşan Şili halkı ve gençliği ile dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. 

Kurtuluşları için gerici, baskıcı, ırkçı ve apatheid rejimlere karşı savaşan Güney Afrika, Zimbabwe ve Namibia halkları ve gençleriyle tam dayanışmamızı duyuruyoruz. 

Orta Doğu sorununun temelinde yatan Filistin sorunu- na, Filistin halkının yasal ve tek temsilcisi FKÖ'yü dışarıda bırakarak yaklaşan tüm çözümler başarısızlığa mahkumdur. 

Aynı ilkelerle, emperyalizme, faşizme, neo-faşizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, siyonizme karşı savaşım veren tüm halklar ve gençlerle dayanışmamızı duyuruyoruz. 

Arkadaşlar, 

Emperyalizme 80 mil mesafede, sosyalist KÜBA'da yapılacak olan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin heyecanı Türkiye gençliğini de sardı. Farklı politik eğilimleri temsil eden, değişik gençlik ve öğrenci örgütlerinin katı-Lımıyla Ulusal Hazırlık Komitesi kuruldu. İGD, Ulusal Hazırlık Komitesi'nin kuruluşunda aktif görev aldı. Gençliğimiz, tüm gücüyle Festivale hazırlanıyor. Bu, milyonlarca genç insanı harekete geçiren anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk'un biricik gösterisine etkin bir biçimde katılmaya çalışıyor. Tüm kalbimizle Küba halkını ve UJC'yi, festivalin başarılı geçmesi için özveriyle çalıştıklarından ötürü selamlarız. 

Bir kez daha halkların ve gençlerin uluslararası dayanışmasının tüm baskı ve sömürünün üstesinden geleceğine olan inancımız tekrarlayarak, 


YAŞASIN ANTİ-EMPERYALİST DAYANIŞMA, BARIŞ VE DOSTLUK! 

11. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ İÇİN İLERİ! 

YAŞASIN DDGF! 


İGD GENEL | 


“DDGF'NA 
GENEL K 


İYG — Sayın Sökücü, kısa bir zaman önce Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun 
10. Genel Kurulunun yapıldığı Alman Demokratik Cumhuriyetönden döndünüz. Gazetemiz adına size hoş geldiniz deriz. Ayrıca bizleri bu konuda aydınlatma olanağı sağladığınızdan ötürü teşekkür ederiz. 

Kısaca DDGF/WFDY 10. 
Genel Kurulu'nun Türkiye ilerici gençlik hareketi açısından öneminden sözeder misiniz? 


Derneğimiz ve ilerici Türkiye genç- 
| lik hareketi açısın- 
J| dan DDGF'nun 10. 
Genel Kurulu, sadece dünyamızın icinde bulunduğu durumun çözümlenmesinin yapıldığı, dünya demokratik gençlik hareketinin 


“önünde bulunan görevlerin sap- 


tandığı bir platform oluşturduğu için önem taşımıyordu. Aynı zamanda ülkemizden bir gençlik örgütünün, İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ'nin katıldığı ilk DDGF Genel Kurulu'ydu da. 

DDGF'nun dünya gençliğinin en yığınsal uluslararası örgütü olduğu, 100'den fazla ülke- den milyonlarca genci temsil eden gençlik örgütlerinin Federasyon'a üye olduğu ve dünya demokratik kamuoyundaki etkin ve saygın yeri gözönüne alınırsa böylesine bir örgütün genel kuruluna katılmanın önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Derneğimize, onun gücüne ve saygınlığına uluslararası gençlik hareketinin verdiği önem açısından, bu genel kurula davetli olarak katılmanın önemi büyüktür. Daha da ötesi, u- 
'uslararası gençlik hareketinin bir parçasını ooluşturduğumuzun yadsınamaz bir biçimde somut bir kanıtıdır. 

Kuruluşumuzun ilk günlerinden başlayarak, ilerici gençlik hareketimiz, ödünsüz bir biçimde dünya gençlik hareketinin örgütlerine bağlılığını. vurguladı. Onun bir parçası olma yolundaki istemini, savaşımını yürüttü. Çağrılarına, bildirileri- ne yanıt verdi. Kitle gösterilerinde, gecelerde, yayın organlarında bayrağını yükseklerde taşıdı. Her fırsatta, olanaklı her yolu kullanarak dünya gençlik hareketinin şanlı tarihine ve örgütsel birliğine bağlılığını gösterdi. 

Bu açıdan yaklaşırsak, 
DDGF 10. Genel Kurulu'na davet edilmemiz ve katılmamız bu savaşımımızın verimli bir sonucu olduğunu görürüz. Bizler, Türkiye gençliği açısından yüklendiğimiz bu görevi, bu sorumluluğu her şeyin üstünde tutacağız. 

İYG — İGD'nin 2,5 yıla yakın bir zaman önce' kurulduğu gözönüne alınırsa, kısa zaman- 


AŞSKANI A. MUHTAR SÖKÜCÜ: 


da elde ettiğiniz bu başarıyı kutlamak gerekiyor. Sizin de vurguladığınız gibi, burada en büyük etmen dünya demokratik gençlik hareketine olan bağlılığınız ve ona koşut etkinlikleriniz. Bu konuda neler diyeceksiniz? 


İGD'nin kuruluşu ve hızlı gelişimi dünyada barış, bagımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm güçlerinin büyük atılımlar gösterdiği yıllara rastlıyor. Gezegenimizin tüm kıtalarında gözleniyor bu gelişme. Emperyalizm hergün biraz daha geriliyor. Daha da ötesi ilerici dünyanın bu gelişimi, sosyalist sistemin güçlenmesi, ulusal kurtuluş savaşlarının utkusu ve kapitalist ülkelerdeki demokrasi güç lerinin başarılarıyla ilerletiliyor, garanti altına alınıyor. 

Böylesine bir dönemde gelişen, serpilen İGD'nin dünya gençlik hareketinden ayrı düşmesi düşünülemezdi. Ulusal planda karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünde halkımızın bağımsızlık ve demokrasi savaşımında daha güçlü olmamız ancak buna, uluslararası anti-emperyalist birlik ve dayanışmanın gücüne bağlıydı. Bu konuda üstümüze düşen her şe- yi yaptık sanıyorum. Daha güçlü ve daha sıkı sarılarak bu görevimizi yürüteceğiz. 

Bir konuya değinmekte yarar var. Kuruluşumuzdan bu yana geçen zamanın büyük ve önemli bir kısmı gerici-faşist iktidarlar dönemine rastlıyor. Bu iktidarlara karşın böylesine bir başarı hapimize gurur veriyor. 

İYG — Kısaca DDGF 10. 
Genel Kurulu'nun çalışmalarından sözeder misiniz? 


Toplantı bir hafta sürdü. DDGF Bürosu tarafından sunulan «Dünyadaki uluslararası durumun çözümlenmesi ve demokratik gençlik hareketinin görevleri» isimli rapor, planum toplantılarında tartışıldı. Bir diğer önemli konu da, çok kısa bir zaman sonra Küba'nın başkenti Havana'da yapılacak olan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaliydi. 
Konuşmacılar çoğunlukla, sunulan raporların ve son genel kuruldan bu yana geçen dönemdeki çalışmaların olumlu oldugu üzerinde birleşti. Genel kurulda tüm sorunlar karşılıklı anlayış ve birlik temeli üzerinde çözüme kavuşturuluyordu. 
Programda ayrıca hem bölgesel ve kıtasal, hem de gençli- 


"gin karşı karşıya bulunduğu so- 


runların tartışıldığı komisyonlar vardı. Bizler Avrupa, Asya, Orta-Doğu, Silahsızlanma, Genç 


ÜYELİĞİMİZİ e 
IRULUMUZA GÖTÜRECEĞİZ” 


lik Hakları ve Gençler Arasında İşbirliği komisyonlarına etkin biçimde katıldık. 

Genel Kurulda özel dayanış ma oturumları da yer aldı. Şili, Güney Afrika ve Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlıkları için yürüttükleri savaşımlarla etkin dayanışma göstermek için düzenlenmişti bu oturumlar. 

Şili 4 ilgili olanına Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan ve Başkan Allende'nin kızı İzabella Allende de katıldı. Kısa bir zaman önce faşist zindanlarda olan CORVA-LAN'ın bu toplantıya katılması, uluslararası dayanışmanın gücünü somut bir biçimde gösteriyordu. İGD olarak, CORVALAN ve diğer Şili'li yurtseverlerin özgürlükleri için gerçekleştirdiğimiz eylemleri ve yapmakta olduklarımızı düşündükçe ve özgür Corvalan'ı karşımızda gördükçe insanın heyecanlanmaması olanaklı değil. 


İYG Sayın Sökücü, çeşitli yayın organlarından DDGF 10. Genel Kurulu'nda birçok kararın alındığı ve ayrıca içlerinde İGD'nin de bulunduğu 30'dan fazla örgütün Federasyon üyeliğine kabul edildiğini duyduk. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? 


İsterseniz önce üyelik konusundan başlayayım. Bilindiği gibi Türkiye'- de bir örgütün u- 
NF luslararası bir örgüte üyeliği bir takım yasal hükümlere bağlanmıştır. Berlin’de yeni seçilen yürütme kurulu ilk toplantısında, yasal işlemlerimizi tamamlayarak resmi başvurumuzu yapmamız halinde İGD' nin Federasyona üye olmasını kabul etmiştir. Büro, Türkiye'- den bir derneğin de, Federasyon bünyesi içinde yer almasının öneminden söz etti. 

Kuşkusuz, ülkemiz ilerici gençlik hareketi açısından da çok önemli bir karar. Biz bunu bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Mayıs ayında yapılacak olan ilk Genel Kurulumuza götüreceğiz bu konuyu. Onay lanması halinde, gerekli yasal işlemlere ivedilikle başlayacağız. 

Genel Kurul'da alınan diğer kararlar ise demokratik gençlik hareketinin çeşitli savaşım hedefleri üstüneydi. Böyle toplantılarda alınan kararlar savaşımın yönünü ve biçimini açıkca belirler. Gelecek genel kurula dek bir politik program oluşturur. Birliğin merkezini o0- luşturur. 

10, Genel Kurul'da anti-emperyalist dayanışma 2çısındar: 


Şili, Güney Afrika, Kıbrıs, Filistin, Latin Amerika halkları ve gençlerinin bağımsızlık, demokrasi ve ilerleme savaşımlarının desteklenmesi üzerine olan kararlar önem taşıyordu. Yine bir 


h < 


karar da, anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk sloganı altında, Havana’da yapılacak olan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivalinin başarılı geçmesi için alındı. Oybirliğiyle ve alkışlarla onaylanan bu karar, tüm örgütleri, güçlerini dünya gençleri ve öğrencilerinin en büyük dayanışması olan Festival için harekete geçirmeye çağırıyor. 

Genel Kurul silahsızlanma ve barış sorunlarına. önemle eğildi. Özellikle, emperyalistlerin son ürettikleri, insanlık düşmanı yüzlerini açığa çıkartan Nötron Bombası'nın yasaklanması istendi. 1978'in bu yolda bir eylem yılı haline dönüştürülmesi vurgulandı. Nötron Bombası üzerine alınan karara her barışsever coşkuyla uymalıdır. 

İYG — Görülüyor ki 10. Genel Kurul ve genel olarak dünyadaki ulusal ve uluslararası örgütler, çalışmalarında 11. Festivaľe önemli bir yer vermişler. 
İGD'nin festival çalışmaları açısından bu geziniz ne denli yararlı oldu? 


Biliyorsunuz derneğimiz uzun zamandır 11. Dünya 
Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne hazırlanmaktadır. Dünyada milyonlarca genci aynı amaçlar etrafında harekete geçiren Festivali yoğun bir biçimde tanıtıyoruz. Özellikle şu günlerde Festival'in yapılmasına birkaç ay kala bu konudaki çalışmalarımız yoğunlaşmış bulunu- 


Berlin'de DDGF Genel Kurulu'yla bağlantılı olarak, hemen onun ardından yapılan, Festival Uluslararası Hazırlık Komitesi'nin 4. Oturumu'na katılma olanağı bulduk. Diğer ülkelerin bu konudaki çalışmalarını yakından izledik. Doğaldır ki bu olanağı, Türkiye'deki çalışmalarımız açısından önemli buluyoruz ve değerlendiriyoruz. 
Yıllardır egemen güçlerin gençliğimizden saklamaya çalıştığı, dünya gençleri ve öğrencilerinin en büyük anti-emperyalist dayanışması olan festivalleri tanıtmak en büyük görevimizdir. 

İYG — Birkaç kelime de 
Genel Kurulun evsahipliğini yapan Özgür Alman Gençliği (FDJ) üzerine söyler misiniz? 


Ozgür Alman Genç liği (FDJ) : ADC" 
nin yığınsal gençlik örgütü, 2,5 mil yondan fazla üyesi 

. var. Yaşamın her alanında etkin hale gelmiş. Katkıda bulunmadığı toplumsal olay yok gibi, 

Genel Kurul çalışmalarını büyük bir disiplin içinde yürüttüler. Alman gençliği sosyalizmin kendilerine açtığı olanak- 


lardan yararlanarak, kendini her konuda geliştirmiş. Spor, müzik, bilim gibi alanlarda olanaklar sınırsız. Zaten son yılla rın gelişmeleri de bu savımızı kanıtlıyor. 

Özgür Alman Gençliği'nin bir özelliğine değinmek istiyorum. Uluslararası dayanışmaya verilen önem. Her gittiğimiz yer de bunu gözlemek olanaklıydı. 
Program dışı birçok dayanışma geceleri (o örgütlediler. Sadece 
geçtiğimiz 1977 yılı içinde 11 
milyon mark Özgür Alman Gençliği tarafından dayanışma fonlarına yatırılmış. 

Her örgütle olduğu gibi, onlarla da ikili ilişkilerimizi geliştirmek, halklarımız arasında dostluk ve işbirliğini pekiştirici çalışmalarda bulunmak amacındayız. Kuşkusuz, bu işbirliğin- den ülkemiz gençliğinin kazancı çok büyük olacaktır. 

İYG — İGD çok kısa bir zaman sonra ilk Genel Kurulu'- nu yapacak. DDGF 10. Genel Kurulu, bu açidan ne gibi özellikler taşıyordu? 


Daha önce de sözünü ettim. DDGF'ye üyelik sorunu yak- 
.aşan ilk genel kurulumuzda görüşülecek. Ayrıca bunun dışında, yadsınamaz etkileri olacaktır. Berlin'de alınan ka rarlar ışığında çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Gençliğin, Özellikle kapitalist ülke gençliğinin içinde bulunduğu savaşları irdeleyen birçok rapor tartışıldı. Bütün bunlar, ulusal planda savaşımımızı yönlendirmede değerli belgeler olacaklardır. 

Orada bulunduğumuz sıradaki gözlemlerimiz, edindiğimiz deneyimler ve görüş alışverişi sonucu elde ettiğimiz bilginin İGD 1, Genel Kurulu'na yararı tartışılmaz. 

İYG — Tüm bu açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Genel Kurulunuzun başarılı geçmesi, ilericiyim diyen her gencin dileği olması gerekir. Son olarak söylemek istediğiniz başka şeylör var mı? 


İGD 1. Genel Kurulu'nun gençliğin anti-faşist birliğini sağlamada ve anti-emperyalist savaşımda önemli bir atılım olacağına olan sağlam inancımızı bir kez daha yinelemek isterim. 
Sağolun. 


İGD1.BÜYÜK KONGRESİ YAKLAŞIRKEN İGD ŞUBELERİNİN KONGRELERİ YAPILIYOR!. 


İĞD'nin 1. Büyük Kongresi'nin hazırlıkları sürerken, IGD şubeleri- nin kongreleri yapılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır, Lice, Batman ve Ulus şubelerinin kongreleri sonuçlanmıştır. 
Birlik ve dayanışma, anti-faşist, anti-emperyalist savaşım (kararlılığı içinde yapılan kongrelere katılım yüksek olmuştur. 

İGD DİYARBAKIR ŞUBESİ 

KONGRESİ 

Birçok konuğun katıldığı, Diyarbakır TÖB-DER ve İKD şube temsilcilerinin birer konuşma yaptıkları IGD Diyarbakır şubesinin hong görkemli bir biçimde geç- 

Şube kongresinde İGD Merkez abd Kurulu Üyesi Mehmet Boz, kongrenin önemini belirten bir konuşma yapmıstır, Kongrede dirimsel önem taşıyan bazı kararlar alınmış ve bunların yaşama geçirilmesi 


için ardıcıl bir savaşım verileceği . 


belirtilmiştir. Kararların bazıları şunlardır: «141-142nin kaldırılması», «Işçi sınıfının politik örgütlenmesi- ne konan yasağın geçersiz sayılması yönünde savaşımın yükseltilmesi», «Ulusal baskı ve ayrıcalığa karşı savaşım yürütülmesi», «Ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliğini güçlendirmek». 

İGD BATMAN ŞUBESİNİN 

KONGRESİ 

IGD Batman şubesinin kongre- 


si 9 Mart Cumartesi günü yapılmıştır. Divan başkanlığına IGD Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Boz seçilmiştir. IGD Batman şubesi kongresinde Petrol Mühendisleri Odası, TOB-DER ve diğer demokratik örgütlerin şube başkanları birer konuşma yaparak İGD Batman şubesine başarılar dilemişlerdir. Yönetim kurulunun seçilmesiyle kongre son bulmuştur. 

İGD LİCE ŞUBESİ KONGRESİ 

İGD Lice şubesi de kongresini yaptı. 10 Mart Cuma günü yapılan kongre, divanın seçimiyle başlamıştır. IGD Lice şubesinin kongresi örnek bir disiplin içinde geçmiştir. <1 Mayıs 78'e yığınsal olarak katılma «Ulusal baskı ve ayrıcaluğa karşı savaşmak» oybirliği ile alınan kongre kararlarından bazılarıdır. 

İGD ULUS ŞUBESİ KONGRESİ 

Kongresini yapan diğer bir İGD şubesi de Ankara-Ulus şubesidir. 
Kongrede İGD Genel Sekreteri Baki Temel Saçlı alkışlarla kesilen bir konuşma yapmıştır. Daha sonra seçimlere geçilmiştir. Kongrede alınan kararlar arasında «İYG'yi daha da yaygınlaştırmak», «İşçi sınıfının politik örgütlenmesinin serbestçe sağlanması için savaşmak», «DDGF ve UÖB'ye üye olmak», «i Mayıs 78'e kararlar 


yığınsal katılmak» gibi yer almaktadır. 


İGD'NİN 1“BÜYÜK KONGRESI İLERİCİ GENÇLİK 
HAREKETİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇTİR! 

İlerici Gençler Derneği'nin 1. 


Büyük Kongresi, ülkemiz demokratik gençlik hareketinde önemli gelişmelerin meydana geldiği bir döneme rastlamaktadır. İGD Genel 


“Kurulu, uluşal ve uluslararası çap- 


ta dikkatleri üzerine çekmektedir. 
Bu da; ilerici-yurtsever gençlik ha- 


reketinin iki yılda ulaştığı övünç 


verici aşamanın doğal bir sonucu- 


dur. 

Bugünlerde ilerici gençlere, İGD üyelerine düşen onurlu görev, İGD 
1. Genel Kurulu'nu demokratik bir gençlik forumuna dönüştürmektir. 
Daha güçlü, daha yığınsal bir İGD için kolları sıvamaktır. Unutmayalm ki, genel kurullar bir örgütün gelişimini simgeleyen barometrelerdir. 


VARAN : 50 
İGD KAYSERİ ŞUBESİ AÇILDI 


Bir yeni şube daha, ilerici-yurtsever gençliğin, çetin anti-faşist savaşım sıralarına katıldı. Bugünlerde Kayseri ilerici yurtsever gençliği örgütlerine kavuşmanın mutluluğu içindedir. Savaşıma daha azimli, daha bilenmiş olarak atılmaktadırlar. 

İGD Kayseri şubesinin açılması İGD'nin, yurdun dört bir köşesine dal budak saldığının yeni bir kanıtıdır. Şimdi Kayseri ilerici-yurtsever gençliğinin sorumluluğu, görevi daha da artmıştır. Biricik yığın örgütünü gözbebeği gibi korumak, şubeye yönelecek provokasyonları açığa vurup demaske etmek, anti-faşist gençlik hareketini gerçek yörüngesine oturtmak, Kayseri ilerici-yurtsever gençliğinin bir an olsun akıllarından çıkarmayacakları kutsal ödevlerdir. 
Bu savaşımdan yüzakıyla çıkacaklarına olan inancımız sonsuzdur. 


İGD BİR KAVGA NEFERİNİ 
DAHA TRAFİK KAZASINDA YİTİRDİ... 


İlerici Gençler Derneği bir anti-faşist savaş neferi daha yitirdi. İGD yıgınsallaştıkça, dal budak saldıkça, geri kalmışlığın kurbanları, maocu ve faşist çetelerin katlettiği kurbanlar gün be gün artmaktadır. İGD Bakırköy şubesi anti-faşist savaşçısı Nazmi Yılmaz, 9 
Mart 1978'de, Yediküle sahil yolunda bir trafik kazasına kurban gitmiştir. İGD'nin santi-faşisı savasımırın sıra neferleri, Nazmi'nin kavga ar- 


Politika 


kadaşları O'nu unutmavacaklardır. Anısı ilerici- yurtsever gençliğin gönlünde, bilincinde yaşayacaktır!... 


BİR 
EKMEK 
BİR 


Politika 


Bayinizden her 


sabah ısrarla ikisindeş de 


vazgeçilemez" gazetenizi arayınız 


İGD DÜŞMANLIĞI SÖKMÜYOR! 


Gerici-egemen güçler, kurulduğu günden bu yan İlerici Gençler Derneği'ni, bireysel terörist (hareketlerin içinde göstermeye çalışmışlardır. Gerici güçlerin bu tür çalışmaları son günlerde daha da yoğunlaşmıştır. İlerici- yurtsever gençlik hareketinin serpilip gelişmesinden korkan gerici-faşist çevrelerin amacı, işçi sınıfının yolunu savaşım yolu olarak seçen İGD'yi o kapattırmaktır. 
Bunun ortamını yaratmak için de provokasyonlara, çirkin saldırılara: sarılmışlardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI 

NE DİYOR? 

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı «eylemci sol ve saga karşıyız» diyerek bilinen sözleri, tekrarlamıstır. İçişleri Bakanı'nın buna benzer a- 


'çıklamâları gerici-faşist çev- 


relere malzeme sağlamaktadır. Bu tür açıklamaları koz olarak kullanan o gerici-sağ basın da işe koyulmuş ~ve İGD'yi boy hedefi seçmiştir. 
İGD, faşist cinayet ve terör yuvasıyla aynı kefede gösterilmeye çalışılmıştır. Provokasyon kokan haberlerin árdından, İGD'ye yönelik faşist saldırı ve baskınların artışı ilerici-yurtsever gençlik çevrelerinde anlamlı karşılanmıştır. Saldırı ve cinayet yuvalarını MHP ve Ülkü Ocaklarının dışında aramak, ilerici-yurtsever gençlik örgütlerini «anarşi»nin kaynağı say mak, olayların önünün alınmasına çözüm getirmemiştir, getirmez de... 

EDİRNE'DE KARANLIK 

BİR OYUN OYNANMAK 

İSTENİYOR! 

Edirne'de, -İGD üyelerinin duvarlara yazı yazdıkları bir sırada, belirsiz bir kişinin polislere ateş açması olayı, İGD üyelerine yüklenmek istenmiştir. Ateş edenlerin, yazı 


yazan İGD'liler olduğunu öne süren polisler, ilerici-yurtsever gencleri yakalayıp karakola götürmüşlerdir. İGD üyelerinin üzerinde hiçbir şey bulunmamasına karşın karakola getirilen İGD üyeleri iş- 
“kenceden geçirilmişler, ağır şekilde dövülmüşlerdir. 

Bu olaydan birkaç gün son sonra, Türkeş'in faşist sürüleri İGD üyelerine tabancayla saldırmışlar, birçoğunu yaralamışlardır. Faşistlerin silahlarından boşalan mermi kovanları, komandoların üslendikleri yurdun önünden polisler tarafından toplanmış ve bir süre sonra da aynı polisler yurda gelip gösteriş olsun diye arama yapmışlardır. Bu olayda da kolluk kuvvetleri faşist komandoları kollamış, kaçmalarına yardım etmişlerdir. 

ADAPAZARI'NDA 

FAŞİSTLER HIRSIZLIK 


YAPIYORLAR! 
Adapazarı'nda Y Mart ge- 


cesi eli silahlı bir avuç faşist komando, İGD Adapazarı şubesini basarak darmadağım etmişlerdir. Daktilo, teksir makinası, karar defteri faşist hırsızlar tarafımdan çalınmıştır. İGD Adapazarı şubesi saldırganların yakalanması için güvenlik kuvvetlerine birçok kez başvurması- na karşın elle tutulur bir sonuç alamamışlardır. 

FAŞİST UĞUR GÜR'ÜN 

BASKINLARI SÜRÜYOR! 

Adapazarı'ndaki saldırıdan birkaç gün sonra İGD Şişli şubesine bir operasyon düzenlenmiştir. Gerici-faşist olduğu geniş çevrelerce bilinen Uğur Gür'ün şefliğinde- ki tomsonlu polisler, ilkokul çocuğunun bile gülünç karşılayacağı bir gerekçeyle şube- yi basmışlardır. Şişli şubesin - de bulunan ilerici-yurtsever gençler dipçiklenmiş, işken- 


cedén geçirilmiştir. Baskını düzenleyen polisler, dernek eşyalarını parçalamış, birçok yazı ve afişi sadistçe yırtmışlardır. Bu anti-demokratik baskın demokratik çevrelerde sert tepkiler yaratmıştır. 

POLİS İGD MERKEZİNE 

BASKIN DÜZENLEDİ 

İGD'ye yönelik polis baskinları, İGD Genel Merkezi- nin aranmasıyla sürmüştür. 
Polisin gerekçesi, polis arabasına ateş eden bir kişinin sözümona İGD'de saklandığıdır. Kuşkusuz bu baskın, ilerici-yurtsever gençleri korkutmak ve sindirmek için düzenlenmiştir. İGD'yi didik didik arayan polisler hiçbir suç unsuru bulamamışlardır. Ama derneği tahrip etmekten de geri durmamışlardır. 

ERGANİ'DE MAOCU ` 

FAŞİSTLER İGD 

ÜYELERİNE 

SALDIRDILAR! 

Ergani'de. İlerici Gencler Derneği üyelerine faşist komandoların yapamadıklarını karşı-devrimci maocular yapmaya çalışmıştır. Maocu bozkurtlar İGD üyesi dört ilerici-yurtsevere saldırıp yaralamışlardır. Maocuların bu saldırısı çevre halkı ve demokratik kuruluşlar tarafından nefretle kınanmıştır. 

Yukarda da sıraladığımız gibi, ilerici-yurtsever gençliğin biricik yığınsal örgütü İGD'ye karşı ince-kaba saldırılar, derneğin 1. Genel Kurulunun yaklaşmasıyla birlikte daha da yoğunlaşmıştır. 
Kesinlikle şunun bilinmesi gerekir ki, İGD bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kendilerine yönelecek her tür provokasyonu açığa çıkaracak ve mahkum edecek güçtedir. Egemen güçlerin çabaları boşunadır. gericiler, faşis*ler kirli emellerine ulaşamayacaklardır. 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLIK — Sayfa : 10 


pe 


51. Sayımızda başlattığımız, «İLERİCİ * YURTSEVER GENÇLİK DAHA DA GÜÇ- 
LENSİN» kampanyasına ülkenin her yanından ses geliyor. 


İşçi köylü öğrenci gençler, kampanyamızı güçlendirmek için kolları sıvadılar. Bu çalışmalar, İYG'yi daha da yaygınlaştırıyor, yaygınlaştıra - 


cak. İYG gelişiyor, güçleniyor, 


daha da gelişip güçlenecek. 
Bunu havadan söylemiyoruz, bize gelen inanç ve coşku dolu mektuplar, somut çalışmalar bu gerçeği açıkça gösteriyor. 
- Güngören Halkevi üyeleri şöyle sesleniyorlar : 

«Bizler, tüm Halkevi üyeleri her zaman İYG'nin iyi birer okuyucusu olmaya Özen gösterdik. İYG okuru olmak, onun militanca kitlelere ulaştırılmasına çalışmak bizim için onur kaynağıdır. 

İYG bizim sesimiz ve ör- 


kıma, faşizme, emperyalizme, tekellere ve her türlü gericiliğe karşı ilerici yurtsever gençliğin etkin bir silahı. Bu silahın daha çok genç ellere ulaşması gerek. Bizler bunun bilincinde olarak hareket ettik, edeceğiz. İYG'yi yaygınlaştıracağız. 


İYG daha da yığınsallaşa - rak gelişimini sürdürecektir. 
Çünkü daha geniş kitleler, doğruların peşinden gitmevi öğreneceklerdir ergeç. İYG'”- nin bu konuda görev ve katkıları büyük olacaktır. Ve bunu başaracaktır. Bu konuda İYG'ye olan güvenimiz tamdır.» 


Subesi ise kampanyamızı aktif olarak sürdürüyor, ve sövle diyor: «İşçi, öğrenci, köylü gençliğin örgütsel birliği ve savaşımının güçlenmesi, yolunda ardıcıl bir savaş veren IYG gazetesini daha da güç - lendirmek, fabrikalarda, atelyelerde, okullarda, tarlalarda gençliğin klavuzu durumuna getirmek amacıyla İGD Yesil- 


yurt Şubesi olarak İYG'yi GÜÇLENDİRME  KAMPAN- 
YASI açtık. 

Tüm ilerici yurtsever 


gençliği böyle bir kampanyaya katılmaya çağırıyoruz. Bu kampanyaya katılmak ve İYG' yi en alt birimlere ulaştırmak 


ÜZERİME 
GELİYOR 
YÜZLERCESİ 
KORKMUYORUM 


İNANÇLIYIM 
GÜÇLÜYÜM 
BAĞIRIYORUM 
TAKSİM 
MEYDANINDA 
DERGİMİ 
SATIYORUM 

ERCAN AKBAY 

İST. 


me, gericiliğe, maoizme v2 tüm sapık akımlara karşı indirilmiş ağır bir darbe demektir. İGD Yeşilyurt Şubesi olarak İYG çalışanlarına devrimci şelamlarımızı sunarız.» 

Bir de Kozaklı'dan mektup var: «Sayın İYG yetkililerine, 

Biz Nevşehir'in Kozaklı kazasında bir grup ilerici yurtsever genciz. Şehrimizde, çeşitli demokratik kuruluşla - rın yanı sıra bir de Kozaklı gençliğini örgütleyip savaşımını sürdürmeyerek, gençligin kahve köşelerinde zaman öldürmesine neden olan sapık sözde devrimci goşistler var. 
Biz Kozaklı gençliğine doğru yolu, gençliğin tek demokratik kitle örgütü İGD'nin göstereceğine inanıyoruz. Bu açıdan gazetemiz İlerici Yurtsever Gençlik'ten düzenli olarak istiyoruz. Devrimci selamları- 


gütçümüz. Her türlü sapık a- 


İzmir'den 


İGD Yesilyurt 


İYGYE 
BASKILAR 
URÜYOR! 


İYG, çetin bir savaş -yürütüyor. 
Bu savaşımı engelemek isteyen gerici güçler, faşistler ellerinden gelen tüm baskı yöntemlerini gazetemiz üzerinde 


uygulamaktalar. Aldığımız birçok ha- 


berin yanısıra, iki haber var ki özel bir önem taşıyor. Diyarbakır'da gazetemizi satan arkadaşlarımız polis tarafından engellenmiş, 12 arkadaş gözaltına alınmış ve 30 adet gazetemize elkonulmuştur. Tüm girişimlere karşın gazetelerimiz geri verilmemiştir. 


Yine Ergani'de gazetemizi satan arkadaşlarımız polis tarafından gözaltına alınmış ve 20 gazetemize elkonulmuştur. Bu arada gözaltına alınan üç İGD'li arkadaşa işkence yapılmış ve işkence sırasında polisler «HEİL HİT-LER» sloganı atmışlardır. 
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Salihli'den ise arkadaşımız baskıları şöyle bildiriyor: İlericilerin çok olduğu bir semt'de yasal olarak hiç bir 


sakıncası olmayan gazetemizi satan 


Salihli İGD üyelerine polis saldırarak coplamış ve iki arkadaşımızı gözaltına almışlardır. Salihli İGD Şube Başkanı Hüseyin Semerci, yaptığı açıklama- 


da: «Aruk gençlik örgütlerinin içinde İGD'den başka hiç bir kuruluştan çe kinmeyen burjuvazi, çok satışlı naylon gazetenin birinde Ülkü Ocakları ve İGD kapatılınca olaylar önlenir diye büyük puntolar atmıştır, onlar İGD ile Ülkü Ocakları'nı aynı kefeye koymuştur. Bugün de polisler İGD'lileri sokak eşkiyalarına, sokak serüvencilerine benzetip, halktan soyutlamak istemiş, halka eşkiya gibi göstermeye yeltenmiştir. Fakat. hiç bir güç İlerici Yurtsever Gençliğin belirttiği hedefe ulaşmamızı engellemeyecektir» demiştir. 

Olaylar, önemli bir gerçeği gözo; nüne seriyor; MC döneminden kalma faşist polisler hala görev başındadır ve ilerici güçlere yönelttiği saldırıları aynı rahatlıkla sürdürmektedir. Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünü sağlayacağını söyleyen hükümet, faşist MHP ve Ülkü Ocakları'nı kapatmadan, faşist polisleyi görevden almadan bunu nasıl sağlayacaktır. MC artığı polisler ve idareciler halâ görevlerini sürdürecekler midir? Yanıt bekliyoruz. 


demek, emperyalizme, 


faşiz- mızla.» 


12 bilim adamının kaleminden 
512 sayfa 60 TL 
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1 SERİ LE CPA AV 


AFRİKA ULUSAL KONGRESİ GENÇLİK VE ÖĞRENCİ SEKSİYONU GAŞKANI E. F. FUNDE'NİN GAZETEMİZE ÖZEL ACIKLAMASI: 


“TÜRKİYE GEMLİĞİ NİN SAYASIMIM SELAMLARIZ , 


Dünya Demokratik 
Gençlik Federasyonu 10. 
Genel Kurulu sırasında bir arkadaşımızın Afrika Ulusal Kongresi Gençlik-Öğrenci Seksiyonu Başka nı Eddie F. Funde, sekreteri Cynthia P. Nokwe ile yaptığı konuşmayı ırkçılıkla savaş günü açısından önemli gördüğümüz- den yayınlıyoruz. 

İYG — Bize kısaca örgütünüzü tanıtır masınız? 

E. F. Funde — Afrika 
Ulusal Kongresi (African National Congress) Güney Afrika halkının kurtuluş örgütüdür. Güney Afrika'lı siyahlar, melezler ve bir kısım beyazlar, bu örgütün çatısı altında, Vorster rejimine, ırk ayrımına ve baskılara karşı yıllardır savaşıyorlar. Bu 


savaş çık çeşitli biçimler aldı. Örgütün yürüttüğü kanlı savaşım, ırkçıların elindeki üstün silahlar karşısında zaman zaman yenilgilere uğradı. Öyle ki örgütün büyük bölümünün ele geçirildiği, öldürüldüğü ve silâhlı direniş olanaklarının ortadan kalktığı bile oldu. AUK, herşeyden önce bütün hal kı ırkçılığa karşı seferber etme ve geçerkölan kabile anlayışı yerine ulusal birlik ve direniş anlayışını yerleştirme görevlerini üstlendi. Bunu büyük ölçüde başardığımızı söyleyebiliriz. Bugün Afrika Ulusal Kongresi içinde çok çeşitli (o eğilimlerden temsilciler var. Bütün bu değişik görüşteki insanların birleştikleri bir nokta: ırkçılığı devirmek, Vors- 


İsrail'in kankl saldırısını mahkum edelim. 


Orta-Doğu sorunu, Lübnan'a son Israil saldırısından dolayı yeni boyutlar kazanıyor. İsrail'in siyonist yönetim çevreleri, son zamanlarda güçlenen Arap direniş hareketinin daha da gelişmesini baltalamak için bu saldırıyı plan- 


ladılar. 


Begin'in sözleriyle ABD emperyalizminin de, bu saldırıdan haberli olduğu açığa çıkıyor. İsrail'in gerici - siyonist yönetiminin bu kanlı saldırısını destekleyen ABD emperyalizmi, bir kez daha insanlık düşmanı yüzünü göstermiştir. 

Bu saldırı, doğrudan doğruya Arap direniş hareketine, onun belkemiği olan Filistin direniş hareketine yönelmiştir, Mısır - İsrail gerici çevrelerinin anlaşma sağlayamamaları, böyle ayrıcalıklı bir anlâşmaya karşı Arap halklarının birliğinin güçlenmesi ve Cenevre Konferansı'nın yeniden ve daha güçlü gündeme gelmesi, tüm bunlar, emperyalizmi ve siyonistleri böyle bir saldırıya zorladı. 

Saldırıdan sonra, İsrail gericilerinin ve siyonistlerin işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmeye niyetli olmadıkları şimdiden anlaşılıyor. Bu toprakların kurulacak olan Filistin devletinin sınırları içinde bulunması, saldırı- 
.nın özel bir nedenini de gösteriyor. 

Ne olursa olsun, hiçbir sav ve gerekçe bu saldırıyı haklı çıkarmaya yetmez! Lübnan insanlarına, Filistinlilere, çocuk, genç, yaşlı demeden girişilen bu katliam haklı gösterilemez! İlerici yurtsever gençlik olarak biz, Türkiye'nin tüm ilerici, barışsever, demokrat insanlarını, Türkiye hükümetini bu saldırıyı şiddetle protesto etmeye çağırıyoruz! 


Işçı- köylü- öğrenci 


gençler! 
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ter rejimini yıkmak bir yurtseverlik görevidir. 

İYG — Güney Afrika 
Komünist Partisi'nin 
AUK'la ilişkileri üzerinde bir şey söyleyebilir misiniz? 

E. F. Funde — Güney 
Afrika Komünist Partisi AUK'un içinde yer almak tadır. Cephe içinde ve halk arasında saygınlığı büyüktür. Bildiğiniz gibi G. A. Komünist Partisi 1920'lerde kurulmuştur. 
Bu zamandan beri de, yeni sömürgeciliğe, ırkçılığa ve her türlü baskıya karşı yoğun bir savaşım vermektedir. Yalnız şöyle bir söylenti yaygınlaştırılmak isteniyor: O da 
AUK'un komünist olduğu, bütünüyle komünistlerin denetimi altında olduğudur.- Böylece örgütü bölmek, bağlaşıklarından yalıtmak istiyorlar. Böylesi söylentiler elbet ta kökünden yalandırlar. 
AUK bir cephe hareketidir. Kurulduğundan beri özgürlük için savaşan 
Güney Afrika Komünist Partisi'nin bu cephede bü yük saygınlığı olması da pek doğaldir. Ancak bu, herşeyin (Oo komünistlerce tasarlanıp yapıldığı anlamına gelmez. 


İYG — Soweto olaylarını Türkiye gençliği heyecanla izledi. Ülkemizde bu konuda yayınlar da yapılmakta. Birşey geliyor akla: Bu Soweto olayları kendiliğinden mi ortaya çıktı, yoksa daha önce tasarlanmış bir eylem niteliğinde miydi? 

E. F. Funde — Sowetoda neler olacağını, bunun başka kasabaları nasıl etkileyeceğini önceden kestirmek olanaksızdı. Fa kat AUK'si uzun zamandır bir büyük eylem: ta- 


sarlıyordu. Bildiğiniz gi- 


bi, örgütümüz ırkçılığı devirmek için tek geçerli yolun devrimci şiddet kul lanmak olduğunu savunuyor. 
bütün savaşım biçimlerini kullanmamızı engellemez. AUK'nin fabrikalarda, okullarda halkın toplu olarak kaldığı, çalıştığı yerlerde örgütlü olduğunu söyleyebilirim. Soweto olayları da böyle bir birikimin sonucu oldu. 
Arkadaşım Tebello Motatamyane Soweto olaylarının içinden geliyor. Belki bir diyeceği vardır. 
Tebello Motatamyane 
— Soweto'da çocuklardan yaşlılara karşı bütün bir halk elele verip utanç verici ırk ayrımı düzeni- ne isyan etti. Bu hareketi çeşitli biçimlerde çarpıtmaya çalıştılar. Yalnız dil sorunuyla ilgili olduğunu, bir kaç anarşistin işi olduğunu o söylediler. 
Çocuklar ana babalarına karşı ayaklanıyor dediler. 
Bunlar gülünç şeylerdi. 
Sonra göstericilerin yağmacılık yaptığı, çevreye zarar verdikleri ileri sürüldü. Oysa böyle birşey de yoktu. Biz yalnızca ırk çı, faşist devletin gücünü temsil eden araç ve yapılara saldırdık ki bu da çok gerekliydi. Söz gelimi her yerleşim merkezinde içki dükkânları yakıldı, 


DDGF'NİN BİLDİRİSİ: ANLAŞMAZLIK BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMLENMELİDİR! 


DDGF Merkez Bürosu Vietnam - Kamboçya sınır anlaşmazlığı üzerine bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride şu görüşlere yer verilmektedir: 

«Vietnam - Kamboçya sınırında süren gençliği ve insanları arasında derin bir endişeye neden oldu. 

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Merkez Bürosu, Vietnam - Kamboçya sınır anlaşmazlığının, birbirinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, dayanışma ve dostluk ruhu içinde, barışçıl görüşmelerle, mümkün olan en kısa zamanda çözümlenmesi zorunluğuna inanır. 

Bundan dolayı, DDGF Merkez Bürosu bu doğrultuda Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti tarafından yapılan önerileri dikkatle izler ve her iki tarafın, tüm düşmanca askeri faaliyetlere son vermelerini, silahlı kuvvetlerini varolan sınırlarla belirlenen toprakları içine yerleştirmelerini ve soruna hem her iki ülkenin gençliğinin ve halklarının, ve hem de, Güney-Doğu Asya'da ve tüm dünyada barış ve güvenliğin çıkarına, barış ve görüşme yoluyla bir çözüm bulmaları için hemen toplanmalarını diler.» 


Fakat bu bizim,. 


ciddi durum, 


çünkü punlar hem halk sağlığını bozuyor, direniş isteğini kırıyordu. Ayrıca bu yerler, faşistleri besleyen gelir kaynakları ve korkunç sömürü yuvaları durumundaydı. 


İYG — Savaşımınız sırasında sosyalist ülkelerin size karşı tavrı ne oldu? 


C — Büyük destek ve dayanışma gösterdiler. 
Yine yaygınlaştırılmaya çalışılan bir söylenti: AUK'nin Sovyet etkisinde 


“olduğu vb. Sosyalist ülke- 


lerin ve başta Sovyetler Birliği'nin halkımız arasında büyük bir saygılığı vardır. Fakat bu da kurtuluş hareketimizin büyük destekçileridirler. 


İYG — Gazetemiz aracılığı ile Türkiye gençliği ne iletmek istediğiniz bir şey var mı? 


C — Türkiye gençliğine savaşımlarında başarı dileriz. Ülkelerimiz uzak, fa kat ortak bir çok sorunumuz var. Biz de bunlara ortak çözümler bulmak için her yerde omuz omuza veriyoruz. Türkiye gençliğinin demokrasi, ba rış, bağımsızlık, toplumsal ilerleme ve sosyalizm yolunda verdiği kavgayı selamlarız. Türkiye gençliğiyle Havana'da buluşmak dileğiyle selam. 


tüm dünya ilerici 
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21 Mart, Birleşmiş Milletler 
tarafından ilan edilen, Güney Afrika'da Irkçılığa ve Irk Ayrımına Karşı Savaşımla Uluslararası Dayanışma Günü'dür. 

Güney Afrika halkları ve gençliğinin ırkçılığa karşı sava- 


şımda şanlı bir tarihi vardır. 
Dünyanın hiçbir yeri yoktur ki, bu savaşımın simgelerini — Soweto'ları, Biko'ları — duymamış olsun. Yıllardır dünyanın birbirine kaynaşmış en gerici güçleri — çokuluslu tekeller, ırkçılar, faşistler, sömürgeciler — Güney Afrika, Zimbabwe ve Rodezya halklarının haklı savaşımlarını kanla, cinayetle boğmaya çalışıyorlar. 

Dünya ilerici güçlerinin da yanışmasının yükselmesine ve Güney Afrika halkları ve gençlerinin ulusal bağımsızlık, toplumsal adalet ve insan hakları için yürüttükleri savaşımın yeni başarılar kazanmasına koşut olarak, ırkçı azınlık rejimlerin çoğunluk üzerine baskı ve terörleri de arttı. 

Cinayet, toplu tutuklama, toplumsal ve kişisel özgürlüklerin yadsınması Güney Afrika'- da yaygın bir hal almıştır. Geri- de, binlerce genç, işçi, öğrenciyi ölü ve yaralı bırakan Soweto ve 
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21 MART IRKÇILIKLA SAVAŞ GÜNÜ'NDE 


sökmeyecek ! 


Sharpeville katliamları, Güney Afrika faşist azınlık rejimleri- nin kanlı zulümlerinin en canlı örnekleridir. 

GENÇLİĞİN IRKÇILIĞA 

KARŞI SAVAŞIMI 

Güney Afrika'da ırkçılığa karşı savaşımda gençler gitgide daha büyük bir rol oynuyor. 
Genç, Küşak ulusal kurtuluş hareketlerinin programlarını daha iyi kavrıyor. Kendileri ve gelecekleri için tek seçenek olarak, ulusal kurtuluş hareketlerinin utkuya ulaşmasını görüyor. 

Bunun yanısıra gençleri ulusal kurtuluş hareketleri yolundan saptırma doğrultusunda emperyalist çabalar da artıyor. 
Ancak yaşamın kendisi bu çabaları etkisiz kılıyor. Soweto olaylarından sonra, tüm bölge çapında yapılan dayanışma eylem lerinin yoğunlaşması ve yaygınlaşması genç kuşak arasında birliğin güçlendiğinin en belirgin kanıtıdır. Ayrıca işçi sınıfı tarafından uygulanan grevler ve Soweto dayanışma eylemleri, gençliğin ulusal güçler cephesinde sağlam olarak yeraldığını ve işçi sınıfının gençliğin sıkarlarını korumaya ne denli öne verdiğini gösteriyor. 


Irkçı ve gerici çevreler bir yandan zenci halka karşı kanli terör dalgalarını estirirlerkern, bir yandan da beyazları zencilere karşı kışkırtmaya büyük ünem veriyorlar. Fakat, beyaz ırk tan insanlar da, artık bu ırkçı faşist rejimlerin gelecekleri clamıyacağını daha sıkı kavrıyo:- lar. Beyaz gençler de (örneğin Witwatersrand üniversite genç- 


liği) faşist rejimin zulmüne kar sı zenci arkadaşları yanında savaşıma katılıyorlar. 

EMPERYALİZM VE 

IRKÇILIK 

Irkçılık varoluşunun ta başından beri emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmistir. Bunun en açık belirtileri de, emperyalizmin bugün varolan ırkçı rejimleri varıyla yoğuyla desteklemesi olmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Güney Afrika'nın soyutlanması üzerine karar, üç lider emperyalist ülke — ABD, İngiltere, Fransa — tarafından reddedilmişti. Emperyalistler Güney Afrika ırkçı rejimlerini desteklemede çok çeşitli yollar kullanmaktalar. Doğrudan doğruya yardım yaptıkları gibi, İsrail gibi aracılarıyla da yardımlarını sürdürmektedirler. 

Çokuluslu tekeller için Güney Afrika ülkeleri büyük bir pazar oluşturmaktadırlar. Irkçı rejimlere satılan silahlar giderek artmaktadır. Bu saldırgan kukla rejimler elinde gitgide çogalan silahlar, bölgenin ilerici rejimlerini her gün daha fazla tehdit ediyor: 

EMPERYALİSTLERİN 

YENİ OYUNLARI NEYİ 

HEDEFLİYOR? 

Güney Afrika ülkelerinde yükselen kurtuluş savaşımıyla birlikte, emperyalizmin iktidarı belli bir süre sonra siyah çoğunluğa devretme çabaları da aldı yürüdü. Bu «iyi niyetli» çabala- 


rın altında, emperyalizmin çok - 


ince hesapları yatıyor. 


Birinci olarak, emperyalizm 


FESTİVAL HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 


emperyalizmin oyunları 


iktidarın beyaz azınlıktan zenci çoğunluğa geçiş döneminde, ırkçı-faşist rejimleri takviyeye, güç lerini toplamayı ve arttırmayı amaçlıyor. Bu dönem sonunda olabilecek gelişimler kendi çıkarlarına uygun olmayacak o- 
'ursa, en kanlı bir savaşı kışkırtacağı açık. 

İkinci olarak, sözde kendisi ie zenci çoğunluktan yana gözükerek, zenci çoğunluğun çıkarlarını dile getirerek, Güney Afrika ulusal kurtuluş hareketlerinin sosyalist ülkelerle, en başta Sovyetler Birliği ve Küba ile bağlarını koparmayı amaçlıyor. j 

Üçüncü olarak, iktidarın zenci çoğunluğa devredilmesi sonucunda yeni sömürgeci, emperyalizm yanlısı iktidarların işbaşına gelmesini gözetiyor. 

Dördüncü ve en önemlisi olarak, zenci çoğunluğu kendi içinden vurmayı, ulusal güçlerin, ilerici güçlerin birliğini baltalamayı hedefliyor. 

Ancak, tüm dünyada ilerici güçlerin, emperyalizmin bu oyunlarının da boşa çıkacağından kuşkuları yok. Mutlak olan şey, Güney Afrika halklarının emperyalizmin ve ırkçılığın zincirlerini kırarak kendi geleceklerini kendi elleriyle kuracaklarıdır. Tıpkı, Angola, Mozambik, Vietnam halklarının kurdukları gibi. 

Türkiye ilerici gençliği Güney Afrika halklarının haklı savaşımını yürekten desteklemiştir, bundan sonra da ırkçılığa ve apertheid'e karşı savaşımın yiğit bir yandaşı olacaktır. Güney Af rika halkları ve gençliği ile dayanışmasını her zaman diri tutacaktır. 


SSCB'DEN KÜBA'YA 5000 GENÇ 

İNSAN UÇACAK 

Sovyet Havayolları Aeroflot ile Uluslararası Turizm ve Gençlik Değişim Bürosu (BİTEJ) — Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun bir kolu — arasında, 1978 yazında Havana'yı ziyaret edecek turistlerin ulaşımı üzerine bir anlaşma imzalandı. Buna göre, Aeroflot 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için 5000 genç turisti Havana'ya uçuracak. 

Bugünlerde, Sovyet gençleri Festival'i, onun arkasındaki düşünceleri ve sloganları yaymak için yoğun çalışma yapmaktadırlar. 

DAC'DEN 280 GENÇ TURİST GELECEK 

11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden 280 kadar genç insan turist olarak gidecek. 

DAC gençlik turist ajansı müdürü Klaus Eichler, iki takım genç turist grubu olacağını söyledi. Birincisi Festival'in başlamasından dokuz gün önce varacak ve bitişinden dört gün önce dönecek; ikinci grub Festival bitene kadar orada kalacak. 
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GAZETECİLER GRUBUNUN 
KÜBA ZİYARETİ 


Değişik ülkelerden bir gazeteciler grubu, 11, Festival Örgütleyici Komitesi'nin daveti üzerine Küba'yı ziyaret etti. Gazeteciler, ülkenin batı bölgesinde, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ta: rihsel değeri bulunan yerleri ziyaret ettiler ve toplantılara katıldılar. 


BİRLEŞİK AMERİKA'DAN GENÇ İNSANLARIN BASIN KONFERANSI 


11. Festival için Birleşik Devletler Ulusal Hazırlık Komitesi, 40'dan fazla ABD gençlik örgütünün temsilcilerini Küba'ya getirmeye hazırlanıyor ve Festival'in Küba'da düzenlenmesinin Birleşik Devletler insanları için önemli olduğu gerçeğini açıklamaya çok önem veriyor. ; 

Tüm bunlar, Komünist Gençlik Birliği'nin etkinliğindeki Ulusal Hazırlık Komitesi'nin davetiyle Küba'yı birkaç günlüğüne ziyaret eden 11 
genç insan tarafından düzenlenen bir basın konferansıyla açıklandı. 


sa 


lù 


Ali Taygun, Zeliha Berksoy, Ergin Orbey, Vas 


yaptığımız röportajı sunuyoruz. 


Sezon başından beri «Yolcu», «Cesaret Ana ve Çocuklarw gibi ilginç oyunların sergilendiği Şehir Tiyatroları'nda şimdi de Üsküdar'da «Taranta Babu'ya Mektuplar», «Jakont ile Si-ya-u», Fatih'te «Zengin Mutfağı», son olarak da Harbiye'de Nazım Hikmet'in «Kafatası» adlı oyunu sergilenmeye 

başlandı. Aşağıda oyunlar hakkında kısaca bilgi veriyor ve 


ıf Öngören'le | 


TARANTA BABU'YA MEKTUPLAR, JAKONT İLE Sİ-YA-U 


Nazım Hikmet'in aynı adlı yapıtları sahnede başarıyla sunuluyor. Yöneten: Ergin Orbey, Oynayan: Zeliha Berksoy Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda. Görülmesi gerekir. 


İYG — Nazım'ın yapıtları içinde saelenmek üzere «Taranta-Babu'ya Mektuplar» ve «Jakond ile Si-ya-u»yu seçmenizin nedenleri nelerdir? 

ELİHA BERKSOY — «Taranta Babu» ve «Jakond» sahneye daha uy- 
&un oldukları için onlarla başladık. 
Her ikisinin de dramatik içerikleri derli toplu. Faşizme karşı anlaşılır, kesin ve bilimsel eleştiri taşıyan mesajı olduğu için derleme şiirler yerine böyle bir bütüne gitmeyi daha uygun buldum. x 
NGİN ORBEY — Çalışmalara «Taranta Babu» ile başladık. Süreyi uzatmak amacıyla «Jakond»u seçtik, ikisini. ortak bir tema içinde birleştirdik. Her ikisinin kahramanları da kavga ve sevda adamları. «Taranta Babu» da faşizm 


Yazan: Nazım Hikmet, Yöneten: Ali Taygun. Harbiye Şehir Tiyatrosu'n- 


da. Öğrenci 5.25, tam 10.25 TL. 


Nazım Hikmet'in Sovyetler Birliği'nde bulunduğu yıllarda yazdığı ve devrim sonrasının Sovyet Tiyatrosu'nun etkileri görülen oyun ilk kez 1932'de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sergilenmişti. 47 yıllık aradan sonra ikinci kez 


oynanıyor. Görülmesi gereken bir oyun. 


sergileniyor. «Jakond»un daha simgesel bir anlatımı var, fakat onda da anti-emperyalist bir mücadele var. Jakond'un insan sevgisi çoğulcu bir sevgiye dönüşüyor. 1929 yılında yazılmış olmasına rağmen yapıt 1978'in sinyallerini veriyor. 


İYG — Bu yapıtları sahnelemede güçlüklerle karşılaştınız mı? 


ELİHA BERKSOY — Güçlükle değil hayranlıkla karşılaştım. Yapıtı ele aldığında insan önce Nazım'ın insanlara olan büyük sevgisiyle karşılaşıyor. Bu sevgi ve kıymet insanlık adına verilen kavgada somutlanıyor. Nazım insanı terbiye ediyor. 

RGİN ORBEY — Şiirdeki kuvvetli dramatik yapı nedeniyle güçlükle karşılaşmadık. Sahnede tiyatro yapmak değil, metni en iyi şekilde sunabilmek için çalıştık. Fakat şiirin içinde sahne öğeleri ve müzik bulunduğundan tiyatro yapı- 


tı ortaya çıktı. 


türküsü 


Gençliği tüm dünyanın birleşiriz tek bir amaçta, Savaşırız elele, 

barış zafer kazansın diye. 


Tüm ülkelere, umut verir hep dünyanın gençliği. 


dostluğun zaferi. 


ligini 


Karanlık senelerde anladık bu gerçeği. 


Aşıyor sınırları türkümüzle, 


istanbul şehir tiyatroları'nda 


FAŞİSTLER 


H.İ. DİNAMO'YA 


SALDIRDI 


İYG. — Bugünkü Türkiye'de sahnelenmesi için KAFA-TASI oyununu seçmenizin nedeni nedir? Oyunun içeriği 


“hakkında kısaca bilgi verir mi- 


siniz? 


KAFATASI oyunu «kapitalizmin en ileri merhalesi (aşama)sındaki bir ülkede» geçer. Bilimin konusunun «eşyalar arasındaki münasebet değil, insanlar arasındaki mü- +- nasebet -olduğunu» kKavraya-İmayan bir bilim adamının nasıl yok edilebildiğini, en 'doğal bir bilim dalında, en “doğal bir bilimsel araştırma- nın bile içeriğinin ekonomi politiğe bağlamlı olduğuna işaret eder. İnsan emeğinin ürünlerinin meta olduğu yerde insanın kendisinin de bir metadan başka bir şey olamayacağına, alınıp satılabilir bir nesneden öteye geçemeyece - ğini gösterir bize. 

İYG. — Nazım'ın oyunları arasında yeri ve önemi nedir? 

KAFATASI, Nazım'ın yurt dışında yazdığı, sonra burada oynatılan ilk önemli 


oyunudur. Bu uyunda o, Türk Tiyatro Yazınına, Sosyalist Gerçekçiliği getirmiştir. Ülkesinde çağdaşları, değil dünyanın değiştirilebilirliğini yazmak, böyle bir sürecin farkın- da-bile değillerken, 1932 yılında, Nazım Hikmet Türkiye oyun yazımının gelişeceği yönü belirlemiştir KAFATASI'nda. 

İYG. — KAFATASI ile ilgili, gençliğe iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Türkiyeli ilericilerin savaşımlarının çok köklü bir geleneği vardır. Bir çoğumuz, kendi yeni kavradığımız gerçeklerin ilk kez kavranıldığı yanlışına Odüşebiliyoruz yer yer. Sınıf savaşçısı Nazım Hikmet en uygunsuz koşullar altında bile ideolojik düzeyde üretimini sürdürmüş, ürün verdiği alanlarda eskiyi reddedip yerine yeninin . gelmesi için katkıda bulunmuştur. Bu bakımdan, KAFATASI oyunu barış ve demokrasiden yana güçlere toplumsal ilerleme savaşımında hem bilimsel hem de moral açıdan bir güç kaynağıdır. 


Hatplerin açtığı uçurumları, 

kapatır sesimiz. 

Kurtaralım arkadaş kabustan dünyayı. 

Türkümüzle okyanuslar aşıyor, 

dostluğun zaferi. 

Hep acıyla yanıyor, 

nefretin açtığı yaralar. 

Yalnızca acılardır, 

harbin insanlara verdiği. 

Taze güçler yenecek, 

felaketi, korkuyu. 

Aydınlanmalı, 

yeryüzü artık! 

Selam ey gelecek! 

Yanıyor yüreğimiz, 

gençliğin andını içiyor. 

Bozamaz hiçbir düşman, 

inanç dolu birliğimizi. 

Kardeşçe düşünceler, 

engelleri aşıyor. 

Elini uzat! 

Mutluluk veren 

birliğin gücüne. 


Geçtiğimiz günlerde ilerici yazar Hasan İzzettin. Dinamo faşist- 


lerin saldırısına uğradı. «Kutsal Barış» adlı eseriyle tanınan 50 yıllık ozan ve yazar H. İ. Dinamo faşist saldırı sonrası günlük basına verdiği demeçte, «Saldırının kendisına karşı yapılan ilk saldırı. olmadığını belirtirken, bütün faşist örgütlerin kökü kazınmazsa, bütün teşkilatları dağıtılmazsa ( saldırıların, cinayetlerin önünün alınamayacağını» söylemiştir. 

Faşistler tüm ilerici güçlere, güzelden ve barıştan yana herşeye düşman oldukları gibi, kitlelerin bilinçlenmesinde önemli bir yeri olan ilerici sanata ve sanatçılara da düşmandırlar. İlerici gençlik Hasan İzzettin Dinamo'ya karşı yapılan saldırının tüm faşist saldırıların bir parçası olduğunun bilincindedir. İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi olarak bu saldırıyı nefretle kınıyo- 


Solohov'un ünlü romanından 
` uyarlanmıştır. -= SİNEMALARDA 
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OYUN 


““LİHA BERKSOY ERGİN ORBEY 


ZENGİN MUTFAĞI 


Yazan: Vasıf Öngören, Yöneten: Başar Sabuncu. Fatih Şehir Tiyatrosu'n- 


da. Öğrenci 5.25, tam 10.25 TL. 


Ülkemizin yakın geçmişini anlatan oyunda 16 Haziran 1970'den başlayarak 12 Mart ve sonrasında gelişen olaylar bir Px sü mutfağından veriliyor. 


Zengin mutfaklarında kimlerin beslendikleri 


bir oyun. 

İYG — Sizi «Zengin Mutfač» oyununu yazmaya yönelten etkenler nelerdir? 

i >i æ Bugünkü sınıf saws vaşımında cephe belli. Bu anti-faşist, 
. anti-emperyalist cep hedir. Sanatçı da bu ceph:de dövüşmek zorundadır. Türkiye'de faşizmin özellikle 1970 
Haziran olaylarının şaşkınlığı- nın ardından örgütlenmeye giderek, bugünkü boyutlara varan «halka tecavüz şebekeleri» görünümünde tırmandığı söylenebilir. İşte bu anlamda Haziran olaylarından günümüze bu faşist tırmanışın bir analizini yapmayı denedim, «Zengin Mutfağı» ile. 

İYG — Günümüz Türkiye'- sinde. tiyatronun geniş yığınlara ulaştırılabilmesi için neler yapılabilir? 

na) Bence geniş halk yığınlarına tiyatronun ulaşması şöyle 
Ls anlaşılmalıdır: Nitelikçe yoğunluğu olmayan «tiyatro» nicelikçe yaygınlaştırılamaz. Demek ki sofün bu zıt- 


BİZİM KÖŞEMİZ 


ğsteriliyor. İzlememiz gereken 


lığı içermektedir. Bu çelişki açısından bakarsak, geniş halk 


agam: 


İGD'em 
Bir alev yandı... 
Karanlık Türkiyemin Gençliğinin elinde... 


Şimdi İGD'em!... 
„Zafere koşuyor: 
Üç koldan, korkmadan... 
İşçi sınıfının yolundan!... 
Girdi karanlıklar... 


Gençliğin civan örgütü İGD Daha güçlü şimdi 1978'de İGD'em gençlikle.. 
Mücadele veriyor... 
Yaşamak .için::. 
Yarınlar gençliğin. 
Doğdüğu yer bile güneşin!... 
İGD'em gençlikle... 
Omuz omuza... 
Çıkıyor... 
Güneşi, Güneşi zapta!... 


İGDEM BENİM 


İGD'em üç yaşına girdiğinde!... 


Karşısındâa-kurulan cepheye 


R. DEMİRBAŞ / ÇORUM 


yığınlarına ulaşabilmenin, kucaklaşabilmenin ve ondan beslenmenin yolunu bulmuş oluruz. Bunu açalım: Dikkatle baarsak özel tiyatroların bütün Anadolu'yu yıllardan beri karış karış dolaştığını görürüz. 
Ancak bu dolaşmalarda her gösterilen oyunun halkla bütünleşme anlamına gelip gelmiyeceği su götürür. Sürekli olarak emperyalist iletişim, şart 


VASIF ÖNGÖREN 


ALİ TAYGUN 


bombardımanı altında tutulan halkımızın aynı nitelikte işlev görecek bir tiyatro ile buluşturulması kimin işine gelecektir? 
Buradan tiyatronun niteliği üzerinde özellikle durulması gerektiği anlaşılabilir. Sorunun bu anlamda pratik bir çözümü yoktur. Giderek bunun sınıf savaşımının özel bir görünümü olduğu anlaşılabilir. Bu çelişkiyi çözmek işçi sınıfının mü- 


landırma (sinema, TV vb.) 


cadelesi ile olacaktır. 


Ar 7 a yi A 


Çernişevski, XIX. yüzvil Rusya'sının en büyük devrimci-demokrat yazar ve düşünürüdür. Leningrat'taki siyasi mahkumlar hapisanesinde* yazdığı «Nasıl Yapmalı?» ro- 
-manı devrimci gençlik -üzerinde derin ve sürekli bir etki yapmıştır. 
romanda, XIX. yüzyılın ikinci yarısında artık kapitalizmin ortadan kalkacağına, yeni ve adil bir dünyanın kurulacağına olan inancıyla, dünyanın”yeni insanların, bu insanlar araşında- ki ilişkileri anlatıyor. Le- nin'in, Marks'ın - Engels'- in sürekli elaltında bulundurduğu «Ne Yapmali» yapıtı için Dimitrov'da şunları söylüyor: «Gençligimde bende en kuvvetli izlenim bırakan, mücade- 


leci olarak benim üstüm- de etki yapan kitap han- 


Yazar: * 


yeni bir 


NASIL YAPMALI 


n, g. cernisevski, 


yar yayınları 


gisidir? Açıkça söylėyeyim, bu kitap Çernişevskinin «Nasıl Yapmalı» 
adlı romanıydı.» 

Birbirini izleyen birkaç kuşağın devrimci kişiliğinde derin izler bırakan Çermnişevski'nin «Ne Yapmalı» adlı yapıtını biz de okumalıyız. Arkadaşlarımıza okutmalıyız. 


ÖRGÜTLENMEYİ EKK SPOR GÜÇLENDİRELİM! 


Bugün Türkiye'de amatör spor yapma uğraşı kendini iki şekilde göstermektedir. Birincisi, federe olan kulüplerde, ikincisi federe olmâyan ve genellikle her yerleşim biriminde, hatta her sokakta kurulu bulunan kulüplerde yapılan sportif çalışmalar. Federe olan kulüp lerde lisanslı sporcu sayı- 
70.000 Oo dolaylarındadır. 
Federe olmayan kulüpler ise bu sayının çok üstünde sporcuyu bünyesinde toplamıştır. Örneğin Gazi Osman Paşa bölgesinde federe olmayan kulüp sayısı 40'ın üzerindedir ve yaklaşık 1000-1500 kişi bu kulüplerde spor yapmaya çalışmaktadır. 


Federe olsun veya olmasın bu kulüplerin or tak noktalarından birisi de, hemen hemen hepsi- nin sadece futbol dalında çalışmalar yapmalarıdır. 
Bu durumda amatör kulüplerin gelişme olanakları sınırlı kalmaktadır. 
Futbol dışında çalışma yapmak isteyen birçok kişi bu kulüplerde çalışamamaktadır. Federe olan kulüplerde ise sadece takımda oynayabilecek kişilere spor yapma olanak- 


amatörler 


Kulübümüz 1972 yılında kuruldu. 1977 yılına dek tamamen yasal daya- 


Bugüne dek her hafta 
önce 200 TL. sonra 250 
TL. ve en son olarak da 
300 TL. saha kirası vererek kulübümüzde Ttepladığımız 30'a yakın sporcuya spor yapma olanakları araştırdık. Gördük ki kitle sporu doğrultusunda bir birlik oluşturulmadıkça bizlerin sorunları özümlenemeyecek. Bu 


ARİF FAKİOĞLU 
SARIGÖL FIRATSPOR DERNEĞİ SEKRETERİ 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ları tanınmaktadır. 
kulüplerin gelişimini, ai ğınsallaşmasını engellemektedir. 

Federe kulüpler yasal dayanakları olduğundan çalışmalarında karşılaştıkları sorunlar federe olmayan kulüplere göre daha azdır. Örneğin 67 ilde toplam 1306 spor tesisini kullanabilme anakları vardır. Fakat bu haklarını tam olarak-kullandıklarını söyleyemeyiz. Çünkü bu tesisler daha çok 
, profesyonellere açık tu- 
'tulmaktadır. Federe 0lmayan kulüpler ise bu tesislerden hiçbir şekilde yararlanamamaktadılar. 
Önlerindeki sorunlar federe kulüplerin sorunlarından çok daha fazladır. 
Maç yapmak bu kulüplerde spor yapmakla eş anlama gelmektedir. Federe kulüplerin antreman yapma olanaklarının Olmasına karşın, federe olmayan kulüplerin bu olanakları dahi yoktur. Görüldüğü gibi federe ve federe olmayan kulüplerin sorunları farklılıklar göstermesine rağmen hemen hemen aynıdır. Bu sorunların çözümü için de ortak savaşım verilmesi zorunluluktur. 


ne diyor? 


` 


naklardan uzak ve yalnızca her hafta 200-300 TL. 
karşılığında saha kiralayarak futbol maçları yaptık. 1977'de bir tüzük hazırlayarak dernek Olmak için müracaat ettik. 
Şu anda çalışmalarımızı Sarıgöl Fıratspor Derneği olarak yürütmekteyiz. 
Sorunlarımızın tek tek spor kulüplerinin dernekleşmesi ve bu derneklerin birlikte savaşımı ile: daha kolay çözümleneceği- ne inanıyorum 


yüzden öncelikle kulübümüzün dernek haline gelmesi için çalışmaktayız. 
Önümüze çıkartılan tüm engellemelere karşın bunu başaracağımıza inanıyorum. Daha sonra bizim durumumuzdaki kulüp ve derneklerle ortaklaşa çalışmamız gerekmektedir. 


FEDERE OLMAYAN 


cuların önünde duran gö- 


olmayan kulüplerin derçalışmaların- 


KULÜPLERİN rev ASD'nin daha geniş nekleşme $ 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tüm anti-demokratikliği- ne karşın federe olmayan kulüplerin birlikte savaşımları gündeme gelmektedir. Bunun için de tüm amatör sporcuların Amatör Sporcular Derneği'nde birlikte savaşımları gerekmektedir. Amatör 
Sporcular Derneği (ASD) 
bugün Türkiye çapında örgütlenme yolunda etkin başarılar kazanmaktadır. 
Birçok ilde şubeleri vardır, ve yeni şubeler açmak için çalışmalar yapmaktadır. Amatör Sporcu lar Derneği bünyesinde topladığı binlerce amatör sporcuyla kitle sporunun örgütlenmesinde, amatörlerin sorunlarının çözümünde sonuç alıcı bir rol oynamaktadır. Geçtiğimiz günlerde ASD İzmir Şubesi'nin düzenlediği 
«Halk Koşusuvna katılımın ve ilginin büyüklüğü bunu. kanıtlamaktâdır. 
Şimdi tüm amatör spor- 


BEDEN EĞİTİMİ VE KÜLTÜR-FİZİK 


Önceki: sayılarımızda spor üzerinde durmuş ve sporun, insanların yalnız fiziksel değil aynı zamanda estetik ve moral gelişmesini de sağlayan, iradesini çelikleştiren ve ona kollektivist nitelikler kazandıran bir olay olduğunu söylemiştik. 

Beden eğitimi de genel eğitimin bir parçasıdır.ve sporun ve genel eğitimin amaçladığı tüm sonuçları amaçlamaktır. Bedeni yapıyı geliştirerek aynı zamanda ruhsal dengeyi de sağlayan hareketlerin bütününü beden eğitimi hareketleri olarak tanımlayabiliriz. Beden eğitimi çalışmaları genel olarak sporun tüm dallarını içerir. 

KÜLTÜR FİZİK 

Kültür-fizik, belli bir sporu uygulama uğraşı içine girileceği zaman, kişiyi o eyleme hazırlayıcı, ısınmayı, kasların koordinasyonunu, psikolojik güçlülüğü sağlayıcı hareketler olarak ortaya çıkar. Kültürşfiziği beden eğitiminden ayıran nokta ise, beden eğitiminin kendi başına bir hareket serisi olmasına karşın, kültür-fiziğin daha sonradan yapılacak spor çalışmasına vücudu alıştırma eylemleri oluşudur. 
Örneğin, futbol maçından önce yapılan kültür-fizik çalışmaları ile güreş- den önce yapılanlar farklılıklar gösterir. 

OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ 

Beden eğitimi de, kültür-fizik de eğitmen ve uzmanlar aracılığıyla ye- 


terli tesis ve malzeme ile, beslenme sorunu çözümlenmiş olarak ve doktor kontrolünde yapılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde amaçlanan sonuçlara ulaşmak olanaksızdır. 

Bugün okullarda uygulanan Beden Eğitimi dersleri oldukça yetersizdir. Hiçbir bilimsel yönü yoktur. Pek çok okul yeterli tesis ve malzemeden yoksundur. Beden Eğitimi dersleri hava koşullarına göre yapılmakta veya yapılmamaktadır. Dersler uygulama- da da bir keşmekeş içindedir. Kişilere sporu sevdirecek, onları özendirecek, yetenekli olduğu spor dalında onu eğitecek bir eğitim yerine, öğrencilerin hepsine aynı eğitim verilmektedir. Örneğin bir kasa atlama hareketi tüm öğrencilere adeta zorla yaptırılmaktadır. Şişman bir öğrencinin bu hareketi yapıp yapamıyacâğı düşünülmemektedir. Bu kişi belki atıcılık (gülle, disk, çekiç, cirit) dalında veya halter dalında başarılı bir sporcu olabilecekken yanlış eğitim nedeniyle spordan soğutulmaktadır. 

Ayrıca bilimsel veriler beden eğiti- 


minin kesintisiz olarak ve haftada en 


az 3-4 saat yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu da bugün uygulanan haftada 1 ders saati (45 dakika, bunun da enaz 15 dakikası derse hazırlıkla geçmektedir) beden eğitiminin ne dereceye kadar bilimsel olduğunu ortaya koymaktadır. 


